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Fenerbahçemizin 


Yeni Başkanı 


Ali Koç 


Fenerbahçe Spor Kulübü 02-03 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Ali Koç 16 bin 092 oy, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı. Bu sonuçla Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde yapılan kongrede 20 bin 736 geçerli oy verildi. 


AA Atila BARTIN 


Ülker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 2-3 Haziran 2018 
tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Fenerbahçe 
Spor Kulübü'nün 37. Başkanı seçilen Ali Y. Koç, sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Başkan Ali Koç şunları söyledi. 


Başkanımız Ali Koç'un Teşekkür Konuşması 

“Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurul neticesi hepimize hayırlı uğurlu olsun. 
Nereden başlayacağımı ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey planlanmadı. Ben dereyi görmeden paçaları sıvayan biri değilim. 
Ama ben size teşekkür ederim. 
Sizi tebrik ederim. 

Ben bu başarının vitriniyim. 
Bu yolda hep inandım. Dedim 


ki, “Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak” dedim. Bunu niye dedim? Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki çok emindik kendimizden. Acaba bir şeyi yanlış mı görüyoruz? Çünkü kongreler faklıdır dedik. Çünkü bu sevgi, güven az insana nasip olur. Tekrar söylüyorum: Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. 
Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız eylemde olmadık bu kadar organik olabilirdi ve bu sizin sayenizde oldu. 

Bana dediler ki, kongreler başkadır sokak başkadır. Ben de her zaman kongreler taraftardır dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde bazı kongre üyelerin üzmek pahasına herkes yolcu taraftar hancı dedim. Ben de bir taraftarım. Bugün çok duygu yüklüyüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana inandınız, ben size inandım. Bir kere sizleri utandıracak bir şey yapmamak 


için ben ve arkadaşlarım bu yolda sevgide ve saygıda kusur etmemek için, camiaya layık olmak için adaylık sürecinde titiz davrandık. Bir ekibimiz vardı küçük bir ekip ama biz sizlerle, milyonlarla yaptık. 

İki kişiyle başladık. Bu yola çıkarken iki kişiye gittim. Biri Burhan Karaçam'a gittim ve “Sonuna kadar varım” dedi. Diğer isim de Semih Özsoy. Onunla daha önce yönetim kurulunda görev yaptık. 3 Temmuz'u beraber yaşadık. Bu süreçte minimum hatalar yaptıysak onun sayesindedir. Bu yolda kötülük yapanlar da oldu ama biz hep dik durduk ve doğru bildiğimiz yoldan gittik. Ben hem Burhan Ağabeye hem de Semih Özsoy'a teşekkür ederim. 

Ayrıca ekibimle yola çıktık ve “Tam Zamanı Şimdi sloganını onlar buldu. Analizlerimizi yaptık ve ona göre adımlar attık. 
Kendimize inandık ama hep mütevazı davrandık. Bir başarı 


varsa sizindir. Sizin ümidiniz 

ve gururunu olmaktan dolayı iftihar ediyorum. Çıktığımız bu dikenli yolda bize gönlünü, iş yerini açanlardan, gördüğünüz posterleri yapanlar, bizi her anlamda sahiplenenler ve yoldaş olanlar, bu yolculuğun her anında yanımızda olanlar... Allah hepinizden razı olsun. Çok şeyler mücadele ettik. Kuyruğu dik tutmak sizin sayenizde oldu. 
Keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Ama inşallah o günler de gelecek. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz. Çok duygu doluyum. 

Burada en büyük teşekkür ailelere. Her zaman yanımda oldular. Dediler ki, “Kaybetsen de üzülme Allah en hayırlısını verir” Allah doğrunun yanında oldu. “İyilik kazanacak” dedik, iyilik kazandı. Siz de milyonların vitrinisiniz. Hep beraber başardık. Ama esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Nasıl yanımda, yanımızda durdunuz ve bizi hep inandırdınız. Nasıl hep beraber başardıysak bundan sonda da Fenerbahçemiz için hep beraber başarabiliriz. Bu çorbada herkesin tuzu olacak. 
Ben ve arkadaşlarımız hayallerimizi, hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi sunacağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun. 


Anneme, babama, ağabeyime, halama, eşim Nevbahar'a, çocuklarıma çok teşekkür ederim. 
Bir teşekkür de Semih Özsoy'un eşi Nina ve çocuklarına. 

Her şey geride kaldı. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Fenerbahçe'nin tüm zenginliklerini ele ge- 


çirip, bu camiayı hak ettiği yere çıkaracağız. Bu süreç bitti. Artık kin, nefret, kızgınlık, kırgınlık yok. Ne yaşandıysa yaşandı. 

Bir sözüm de Aziz Yıldırım'a. 
Aziz Yıldırım olmasaydı ben, Semih Özsoy, bu stat, Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakın zamanda Türkiye'de harika basketbol salonları olacak: Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı salonumuz da olmazdı, amatör sporlar da bu kadar gelişmezdi. Hayat- ta herkesin artıları ve eksileri vardır. Bunun sonunda da bir netice vardır; Başkanımız Aziz Yıldırım Fenerbahçe kattıklarıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. 

En büyük kahramanlığını da 
3 Temmuz'da gösterdi. Kendisi 
direkt hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Taraftarımıza tuzak kuruldu. O günleri unutmadık. Bize karşı olan güçlerin en güçlü olduğu, bizim en zayıf olduğumuz dönemde dimdik ayakta durdu. Hem o hem de Camiamız bu işten büyük darbe yedi. Bunun etkilerini 5-6 sene sonra göreceğimiz belliydi. Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz maddi kayıplarımız bize verilene kadar dimdik duracağız. Aynı 4 Temmuz sabahı olduğu gibi. Fener'le kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Aziz Yıldırım, bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecek. Ama o mücadelede de hepimizin mücadelesi olacak. Hukuk ortamındaki mücadelemiz devam edecek. Ama yargıdan hak etmediğimiz karar 


çıkarsa o zaman size yine ihtiyacımız olacak. 

Biz bütün bir aileyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu, yolumuz olacak. Ata'mız Fenerbahçeli ama O'nun kimi tuttuğu önemli değil, önemli olan onun yolun- dan kimin yürüdüğüdür. Bize bu rüyayı yaşattığınız için bir hayali gerçeğe döndürdüğünüz için size teşekkür ederim. İnşallah bizler de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürürüz. Vefa Bey'e de teşekkür ederim. Buradaki adalet onun sayesinde sağlandı. 

Ben sizin sesiniz, sizin gözünüz kulağınız olup sizi temsil etmeye devam edeceğim. Sizin güveniniz her zaman var olacaktır. Sağ olun var olun” diye konuştu. 


Başkanımız Ali Koç Taraftarlarımızı Selamladı 

Başkanımız Ali Koç, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde stadımızın hemen yanında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarımızı selamladı. 

Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fenerbahçemizin 37. 
Başkanı seçilen Ali Koç, taraftarlarımız tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlarımız, Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapıldığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çevresinde toplanırken, Ali Koç lehine tezahürat yaptı ve meşaleler yakarak Başkanımız Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulundu. 

Başkanımız Ali Koç da, 
Migros Tribünü'nün sokağa bakan bölümünden taraftarlarımızı selamladı. 


Kulübümüzün Tarihi Kongresi 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi (o Kompleksi'nde gerçekleştirilen Olağan 20 bin 736 
kongresi tamamlandı. Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısı'nda ilk gün 


yoğun katılım gösterdiği kongremizde Oo konuşmalar yapılırken, ikinci gün ise geçerli oyun Kullanılan 20 bin 736 geçerli oyun oy verme işlemi gerçekleştirildi. 
16 bin 092sini alan Sayın Ali Koç, KE a 
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni Dünya basınında da yer bulan tarihi Başkanı seçildi. kongremizde farklı yaştaki üyelerimiz 

Tarihimizde ilk kez Ülker Stadyumu ( oylarını kullanarak Fenerbahçe 16 hin 0972 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor yönetiminde söz sahibi oldular. 
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Fenerbahçe'ye her alanda çağ atlatan, Fenerbahçe tarihinde hatasıyla sevabıyla en uzun Süre başkanlığını yapma onurunu yaşayan, hayatının bir yılını kumpas ile demir parmaklıklar ardında geçiren efsane başkan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe için yapmış olduğu unutulmayacak hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. 

Fenerbahçe Kulübü'nün Aziz Yıldırım yönetimi döneminde birlikte çalışmış çeşitli organizasyonlara imza atmış, şimdi de ya- 


pılan “Seçimli Olağan Genel Kurulu” sonucunda üyelerin büyük bir çoğunluğunun oylarını alarak Fenerbahçe Kulübü'nün 37. 
Başkanı seçilen sayın Ali Koç'u bu başarısından dolayı tebrik ediyor, Fenerbahçe için yapacağı hizmetler için şimdiden teşekkür ederek başarılar diliyorum. 

Bir başka başarı da Türkiye'de belki de Dünya tarihinde bir ilk olarak hep hatırlanacak olan kendi stadın da 21.000 kişinin katılarak oy kullandığı böyle bir seçimdir. 
Çok büyük bir katılım ve gerçekten kutlan- 


Eenerbahçelsporlükulları yiyen Yagı 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 
37. Başkanı Sayın Ali Koç Oldu 


ması gereken bir büyük bir organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim.. 
Bu seçim neredeyse Dünya kamuoyu ve basınında da büyük bir ilgi uyandırmıştır. 
Özellikle rakip takımlarımız tarafından da beğenilmiş ve adeta kıskanılmıştır. 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı sayın Ali Koç, üyelerimize yaptığı teşekkür konuşmasında, bundan sonrası için taraftarımızın ve camiamızın kırgınlıkları ve kızgınlıkları geride bırakarak kenetlenmen zamanı olduğunu vurguladı. 

Bütün spor kulüplerinin olduğu gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de mali sıkıntıları vardır elbette. 

Yeni yönetimin en büyük vaadi bunları zamana yayarak her türlü sorunları olabildiğince hızlı bir şekilde çözümlemeye çalışması, özellikle futbolda özlenen başarıları yakalayarak sonrasında diğer hedeflere de ulaşıp camianın mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktır. 

Ben de bu camianın bir üyesi olarak, Sayın Ali Koç'un buralara gelirken geçilen 


Fenerbahçe Spor Okulları 
Olimpiyatlarının ikincisi 26 
Mayıs Cumartesi günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde yapıldı. 6 branş- ta gerçekleştirilen “Fenerbahçe Spor Okulları Olimpiyatları 
2018” organizasyonuna 60 
okuldan 2 bin öğrenci katıldı. 


Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Fenerbahçe Spor Okulları Olimpiyatları'nın ikincisi gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki Fenerbahçe Basketbol, Voleybol Spor okulları ile Dereağzı'nda bulunan Futbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Masa Tenisi ve Atletizm branşlarında eğitim gören sporcularımız organizasyonda boy gösterdiler. 


Mini olimpiyat tadında geçen organizasyona velilerle birlikte 4 bin kişi katıldı. Gün boyu süren etkinlikte oyunlar ve çekilişler sonunda sporcularımıza ödülleri verildi. Veliler de çocukları gibi çeşitli oyunlarda aralarında yarıştılar. 


dikenli yolların bir müddet daha sportif 

ve mali anlamlarda devam edeceğini, temennimin de en kısa zamanda bunların aşılarak düzlüğe çıkılmasıdır. Bunun için Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç ve beraberinde olan yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Yeni dönem tekrar camiamıza hayırlı olsun. 


Fenerbahçe 
Futbol Takımımız 


> Rıdvan BİRTEK 


K#Karahükspor0 74Fenerbahçe) 


Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi. 

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede gollerimizi; 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20. ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. 
dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Dirar ve 90--5.dakikada Janssen kaydetti. 


Fenerhahçefg.2Atiker#Konyaspor) 


Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 
34. ve son hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 3-2 kazanan Takımımız, ligi 72 puanla ikinci sırada tamamladı. Ekibimiz bu durumda Şampiyonlar 4 
Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. ozi Ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kaza- pik, nan Profeyonel Futbol Takımımız, 2017- 
2018 sezonunu 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 
4 mağlubiyetle tamamladı. 78 golle ligin en 


çok gol atan takımı olan Fenerbahçemiz, K kalesinde ise 36 gol gördü. AZ Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maç- Ni ları 7-8 Ağustos ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları ise 21-22 Ağustos ile 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 


Altan 


Tanrıkulu 


Efsane Başkan'a 

Teşekkür, Yeni 

Lider Ali Koç'a 
Merhaba.. 


1990'lı yıllardı.. Dünyaca ünlü kaleci Schumacher'in de olduğu Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde antrenman yapıyordu... 
İdman sonrası bütün oyuncular 20 metre ilerdeki soyunma odasında duş alıyorlardı. 
Sobayla ısıtılan bu odada sarı-lacivertli takımın bir çok anısı gizliydi.. 

Aradan yıllar geçti.. 3 Haziran Pazar günü Fenerbahçe'deki büyük değişim bütün çıplaklığıyla ortadaydı.. 20 yıl sarı-lacivertli kulübe çok önemli hizmetler yapmış, kalıcı eserler bırakmış, unutulmayacak sportif başarıların altına imza atmış Aziz Yıldırım'ın başlattığı “Hedef 1 Milyon Üye Projesi” sayesinde önündeki barajları aşan Fenerbahçeli taraftarlar artık kulübün geleceği için tamamıyla söz hakkına kavuşmuştu.. 21 bine yakın kongre üyesi, büyük bir demokrasi şöleni şeklinde geçen kongre sonrası yeni Başkanı'nı seçmişti.. 


Başkan Ali Koç'un Listesi: 
Asil Üyeler: 

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan Yedek üyeler: 
Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan. 


Ali Koç Fenerbahçe camiasının içinde yıllardır önemli mesafe kaydeden ve adım adım taraftarla bütünleşmeyi başaran bir isim.. Bundan sonrası için bayrak artık onda.. Kongrede yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım için söylediği sözler çok değerliydi.. Sarı-lacivertli kulüp tarihinin Efsane Başkanı Aziz Yıldırım; sadece 3 Temmuz süreciyle değil, Atatürk ve İlkeleri'ni sarı-lacivertli camianın tüm hücrelerine enjekte etmesiyle, Kolej'le, Üniversite'yle, Spor Okulları'yla, Topuk Yaylası'yla, tüm kulüplere nefes aldıran yayın ihalesi sürecindeki duruşuyla Türk Spor Tarihi'ne damga vurdu.. Buradan Efsane Başkanımız olarak ona bir kez daha teşekkür ediyorum.. 


Ali Koç'un büyük oy farkıyla kongreyi kazanmasını beklemiyordum.. Açıkçası taraftarın bu büyük desteği hem Ali Koç'a büyük kredi sağlayacak hem de biraz baskı altına alacaktır.. Futbol Takımı'nın yeniden yapılandırılması ve teknik kadroyla ilgili tasarruflar merakla bekleniyor.. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip 9 yıl sonra tekrar Devler Ligi'nde mücadele etmek ilk hedef olmalı.. 


Taraftar hem kombine hem de ürün alımı olarak çok büyük bir katılım gösterecektir.. Takıma katılacak 3-4 önemli futbolcuyla Fenerbahçe medyada da arkasına büyük bir rüzgar alır.. Önemli olan tüm bu avantajların doğru kullanılıp sarı-lacivertli camianın özlediği başarıları yakalaması ve daima önüne bakmasıdır.. 

Onbinlerce çocuğa spor yapma olanağı doğuran, Roberto Carlos, Anelka, Ortega, Alex, Van Persie, Nani, Van Hooijdonk, Sergen, Kuyt ve daha birçok yıldızı Fenerbahçe'ye kazandıran, basketbolda Avru- 


pa'nın en güçlü takımlardan birini oluşturan, kadın voleybolunda dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıran, Türk Spor Tarihi'nde ilk kez Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan bir sporcuyu bünyesinde barındıran, masa tenisinden küreğe, bokstan yelkene, yüzmeden kadın basketboluna kadar tüm branşlarda şampiyonluk için mücadele eden takımlar kuran Aziz Yıldırım'ın bayrağı artık Ali Koç'ta.. 


Fenerbahçe'nin çok daha güzel günler yaşaması, futbolda dördüncü yıldızın kazanılıp Galatasaray'ın önüne geçilmesi, bir Avrupa Kupası kazanılması, büyük yıldızların camiaya kazandırılması Ali Koç'tan beklenenler ve taraftarların hayalleri. 

Umarım hepimizin hayalleri gerçek olur ve Fenerbahçe futbolda da Avrupa'nın devleri arasına girer.. 

Hepinize umut dolu yarınlar diliyorum.. 


> Rıdvan BİRTEK 


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, final serisinde karşılaştığı Yakın Doğu Üniversitesi'ne 3-1”'lik üstünlük kurdu ve 2017- 
2018 sezonunu şampiyonlukla noktaladı. 

Potanın Kraliçeleri bu zaferle 13. lig kupasını kazanma başarısı gösterdi. 

Takımımız, final serisinin ilk maçını deplasmanda 83-76 kazanırken, ikinci karşılaşmada rakibine 68-61 mağlup oldu. Serinin üçüncü mücadelesini 81-68 kazanan Potanın Kraliçeleri, son maçta da aldığı 62-53'lük galibiyetle de 13. şampiyonluğunu ilan etti. 

Maçın ardından oyuncularımız ve teknik heyetimiz büyük sevinç yaşadı. Seramoniye 
13. şampiyonluğu simgeleyen tişörtlerle çıkan Ekibimize şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu 
1. Başkan Vekili Özden Pelister ve Bilyoner. 
com Genel Müdür Yardımcısı Burçin Baysak takdim etti. Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Valerie Garnier, seremoninin ardından kupayı Başkanımız Aziz Yıldırım'a götürdü. Başkanımız ve yöneticilerimiz de şampiyonluktan ötürü teknik heyet ve oyuncularımızı tebrik etti. 

Valerie Garnier: “Artık gerçek bir aileyiz” 

Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Valerie Garnier, şampiyonluk sonrası takım olgusuna dikkat çekti. 

Fransız antrenör Valerie Garnier, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir kulüp, muazzam bir takım. Gerçek bir takım oluşturduk. Artık gerçek bir aileyiz. İkinci devrede kendimize güvenimiz geldi, boş atışları attık. İyi savunma yaptık.” diye konuştu. 


Didem Akın: “ Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederiz” 

Kadın Basketbol Takımımızın Menajeri Didem Akın, geride kalan uzun ve zor sürecin ardından hedefledikleri lig şampiyonluguna ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. 

Fenerbahçe Televizyonu'na şampiyonluğu değerlendiren Didem Akın, “Çok mutluyum. 
Uzun bir süreçti. Zor bir dönemden geçtik. 
Koymuş olduğumuz hedef olan lig şampiyonluğu elde ettiğimiz için çok gururluyum. 
Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bize her zaman destek olan Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederiz. 
Taraftarımızla beraber inanılmaz bir atmosfer yarattık ve rakibi boğduk. Aslında rakip takımla ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki... Ama en güzel cevap bu kupa” dedi. 

Birsel Vardarlı Demirmen: “İnşallah devamı da gelir” 

“Çok mutluyum. Zor bir sezon geçirdik ama toparlanmasını bildik. Play-off'larda çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Çok mutluyum kendi taraftarımız önünde şampiyon olduğumuz için. İnşallah devamı da gelir.” 

Ozan Balaban: “Oyuncularımız yüreklerini ortaya koydu” 

Asbaşkanımız Ozan Balaban, Kadın Basketbol Takımımızın şampiyonluğunu Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirdi. Bu takımın bir hikayesinin olduğunu belirten Ozan Balaban, oyuncularımızın yüreklerini ortaya koyarak oynadıklarının altını çizdi. 

Asbaşkanımız Ozan Balaban, yaptığı şampiyonluk değerlendirmesinde, “Bu takımın bir hikayesi var. Bu kızlar yürekleriyle oynuyorlar. Karşımızda Fenerbahçe üzerinde kimlik yaratmaya çalışan kişiler var. 
Tarih hainleri unutmayacak. Yüreklerini ortaya koyanlar bugün şampiyon oldu. Kızlarımızın hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Cenk Başak: “Bu takım Fenerbahçe ruhunu gösterdi” 

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cenk Başak, Kadın Basketbol Takımımızın Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak şampiyonluğa ulaştığını belirtti. 

Yakın Doğu Üniversitesi galibiyetinin ardından Fenerbahçe TW'ye şampiyonluğu değerlendiren Cenk Başak, “Bizi küçültemeye çalıştılar, üzerimize geldiler. Fakat bu takım kişiliğini gösterdi, Fenerbahçe ruhunu gösterdi. Basketbolda parayla, yatırımla falan olmaz. Yatırımla bir kere şampiyon olursun, içindeki Fenerbahçe ruhuyla her zaman şampiyon olursun. Kızlarımız bunu başardı. 
Bu şampiyonluğumuz Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun” dedi. 
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TEŞEKMÜRLER 
FENERBAHÇE DOĞUŞ 


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde organize edilen Turkish Airlines Euroleague Final Four'unda Son Şampiyon Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, final mücadelesinde Real Madrid'e 85-80'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 2. kez Avrupa'nın en büyüğü olma şansını kaçırdı. Takımımız aynı zamanda üst üste 4. kez Final Four, üçüncü kez de finalde boy gösterdi. 

İtalyan oyuncumuz Nicolo Melli 28 sayıyla bir finalde en çok sayı atan isim ünvanını elde ederken, Real Madrid'in Fransız yıldızı Causeur 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. Normal sezonun MVP'si Doncic ise 
Final Four'un da MVP'si olmayı başardı. Real Madrid bu sonuçla birlikte 
THY Avrupa Ligi'nde 10. 
şampiyonluğuna ulaşırken, Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi oldu. 

Stark Arena'daki mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yöneticilerimiz ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takip etti. Tribünleri dolduran taraftarlarımız da takımımıza maç boyunca destek oldu. 

Zeljko Obradovic: “Savunmamız normal seviyede değildi” 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. 

Maçın sonucunu küçük detayların belirlediğini ifade eden Obradovic, savunmamızın normal seviyesinde olmadığına dikkat çekti. 
Koç, “Savunmamız olması gereken seviyede değildi ve çember altında kolay basketler kaçırdık. Taraftarlarla birlikte buralara yükseldik, onlar hep bizim bir parçamız oldu. 
Burada 2 iyi maç oynadık. Maçı kaybettik ama bunu ufak farklar belirledi. Takımımın 


BE EN Ee 


ortaya koyduğu performanstan memnunum. 
Taraftarımızla birlikte buralara yükseldik. 
Müthiş destek verdiler. Real Madrid sezon içinde sakatlıklar geçirdi ama tekrar buralara çıktılar. Luka Doncic tüm ödülleri aldı, kişisel olarak da özel bir oyuncu.” dedi. 

Maurizio Gherardini: “3 sene üst üste final oynamak çok önemli” 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio Gherardini, EuroLeague finalinin ardından Fenerbahçe TWye açıklamalarda bulundu. Şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını belirten Gherardini, “3 sene üst üste final oynamak çok önemli” dedi. 

Genel Menajer Maurizio Gherardini, “Final finaldir. Çok özel anlardır. 3 sene üst üste final oynamak çok önemli. 
M Ayıl üstüste Final Four'a kalmak çok güzel bir şey. 

i Üzgünüz. Şampiyon olmak isterdik ama şu anda yaptığımız da çok büyük bir 

başarı. Real Madrid çok zor bir sezon geçirdi ama doğru zamanda sağlıklı duruma geldiler ve kazanmayı başardılar” dedi. 

Melih Mahmutoğlu: “İyi ki bu takımın kaptanıyım” 

“Berlin'deki maça çok benzer bir maç oldu. Hatalarımız oldu ama Real Madrid'de çok iyi bir takım. Onları da tebrik ediyoruz. 
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Berlin'deki hakem bugün de aynı hataları yaptı. 
Bilmiyorum ne söylemek gerekiyor. Karşı takımda çok şeker güzel bir çocuk var. Saygı duyuyoruz, iyi oyuncu. İnşallah daha da iyi olur ama dokunulmazlığı mı var bunu anlamış değilim. Yine aynı hatalar aynı hakemler tarafından... Bu bize biraz ağır geliyor. 
İyi ki bu takımın kaptanıyım. Muhteşem bir kulübümüz, muhteşem bir taraftarımız, muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Herkesin yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekkürler. Biz kuvvetli, karakterli bir takımız, karakterli oyunculara sahibiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Önümüzde lig var. Ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.” 

Meydanlar Fenerbahçe Sevgisiyle Doldu 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Euroleague finalini izlemek için Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu ve taraftarlarımız Fenerbahçe-Real Madrid finalini meydanlarda izledi. 

Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler, Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sokaklarda büyük ekranlar kurdu. 

Türk basketbolu için tarihi önem taşıyan maçı başta İstanbul'un birçok semti olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, meydanlarda toplu takip etti. 

Yoğurtçu Parkı'nda da erken saatlerde bir araya gelen taraftarlarımız, final coşkusunu birlikte yaşadı. 
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Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan yarışları Başkanımız Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan da takip etti. 

Kürek Şubemiz, final etabının son gününde tek çiftede 3 sporcusuyla mücadele etti. 
Bu yarışta Enes Kuşçu şampiyon olurken; Fuat Rafail ikinci, Selahattin Gürsoy ise üçüncü oldu. 2 tek yarışında Onat Kazaklı - Besim Tolga Şahinoğlu ikilisinden oluşan Fenerbahçe A Takımı ile hafif kilo erkekler 
2 çifte yarışında Mert Kaan Kartal-Fatih 
Ünsal ikilisinden oluşan Fenerbahçe A Takımı birinci oldu. 
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8 tek dümencili yarışını ise Aydın İnanç 
Şahin, Fuad Rafail, Eren Can Aslan, İsmail Ali Bekiroğlu, Onat Kazaklı, Gökhan Güven, Selahattin Gürsoy, Besim Tolga Şahinoğlu ve dümenci Hasan Selahattin Tayfun'dan oluşan ekibimiz 5.45,36'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. 


Erkeklerde 9 yarışın ?sini kazanan Fenerbahçe Kürek Şubesi topladığı 888 puanla şampiyon olurken, Galatasaray ise 678 puanla ikinci sırada yer aldı. 


Yarışların ardından 8 tek yarışını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçeli sporcular ile ikinci olan Galatasaraylı sporculara madalyalarını Başkanımız Aziz Yıldırım ile Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven takdim etti. Madalya takdiminin ardından Başkanımız Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı sporcularla beraber toplu fotoğraf çektirdi. 


Daha sonra kupasını alan sporcularımız büyük coşku yaşadılar. Meşaleler yakan sporcularımız Fenerbahçe tezahüratları yaparak şampiyonluğu kutladılar. Başkanımız Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan da şampiyonluğun coşkusunu yaşayan Kürek Şubemiz ile objektiflere pozlar verdi. 
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Tamer Yelkovan: “Şampiyonluklar uzun yıllar devam edecek” 

Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasr'nda altın madalyanın sahibi olan erkek takımımızın şampiyonlukları uzun yıllar devam ettireceklerini belirtti. 

Yarışların ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, “Bu çocuklar çok çalıştılar. 75-80 gün Ömerli'de kamp yaptılar. 
Hatta bazı yarışlarda 1., 2., 3. sırada yer aldık, Galatasaray podyuma çıkamadı. Onları kutluyorum. Son zamanlarda yeni bir slogan çıkarmışlar, “Kayıkhanenize sahip çıkın” diyorlar. Yıllar boyu Fenerbahçe Kürek şampiyon oldu. 1960-80 yılları arasında Semih Bayülken'in damgasını vurduğu çok önemli bir kayıkhane var. Şimdi de Aziz Yıldırım 20 yıldır kayıkhanenin her şeyini yapıyor. Tekne deseniz tekne, kamp deseniz kamp, seyahat deseniz seyahat. Ne ihtiyaçları varsa... Sapanca'da kayıkhanemiz var. 
Ömerli'de yeni yapıldı. Kayıkhaneye sahibiz, kimse merak etmesin. Şampiyonluklar devam edecek. Çocuklar birbirine çok bağlılar. 
Onları tebrik ediyorum” dedi. 

Çağlar Özdemir: “Sezon boyunca çok çalıştık” 

Fenerbahçe Kürek Şubemiz sorumlusu Çağlar Özdemir, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan erkek takımımızın sezon boyunca çok çalıştıklarını ve bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettigini ifade etti. 

Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Çağlar Özdemir, “Çok mutluyuz. Büyüklerde sezonu çok güzel bitirdik. 2 yıl üst üste şampiyon olduk. Sporcularımız çok çalıştılar ve ağırlıklarını ezici bir üstünlükle hissettirdiler, sonuna kadar hak ettiler. Bu mutluluğu yaşatan başta Başkanımız ve yönetim kurulumuz, teknik ve idari ekip herkese teşekkür ediyoruz. Son 5 senede her yaş grubunda sporcularımızın başarıları ortada” dedi. 


Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe 
Kürek Şubemiz, erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. 


Nicholas Beli: 


gEenerbahcejyelbeldiğim$icin EokhMutluyum 


Fenerbahçe Atletizm Takımımızın Başarılı Sprinteri Nicholas Bett, Fenerbahçe ye geldiği ve kulübün bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. 


Nicholas Bett ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 

Röportaj: Emrullah Yıldız 

Atletizm hayatına ne zaman başladın? 

“Atletizm hayatıma 2010 yılında başladım. Daha önce voleybol oynuyordum. 
2010 yılında voleybolu bırakarak atletizm 
branşına geçiş yaptım ve hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisi olduğunu düşünüyorum.” 

Atletizme hangi branştan başladın? 

“Atletizme ilk olarak yüksek atlama branşıyla başladım. Yüksek atlamada 2.01 metre derecesi yaptım. Daha sonra engel yarışlarına geçiş yaptım. Engelli yarışlarında ilk olarak 110 engelli yarışlarında koşuyordum. 
Şuan ise 400 metre engel yarışlarında boy gösteriyorum.” 

Türkiye'ye gelişin nasıl oldu? 

“Türkiye'ye gelişim biraz sıkıntılı oldu. Dünya şampiyonu olduktan sonra bana Fenerbahçe'den teklif geldi. Gelen teklife sevinmiştim Türkiye'ye gelme- yi çok istiyordum. Fakat mevcut olan kontratım- daki sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelişim biraz zor oldu. Mevcut olan sözleşmemdeki sorunlar düzelince söz verdiğim şekilde Türkiye'ye geldim şuan burada olmaktan mutluyum.” 

Türkiye'nin en büyük kulübünün formasını giyiyorsun. Duygularını paylaşır mısın? 

“Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için mutluyum. Geldiğim ilk zamanlarda yabancılık çekiyordum. İnsanların bana yakınlaşması ve sevgilerini göstermesi beni çok etkiledi. Fenerbahçe kulübü bana evimdeymişim hissi yaşattı. Giydiğim formanın hakkını vererek kulübüme elimden geldiğince fazla madalya kazandırmaya çalışacağım.” 

2015 Dünya Atletizm Şampiyonasında 
400 metre engel koşusunda dünya şampiyonu oldun neler hissettin? 

“Dünya şampiyonu olduğumda çok şaşırdım. Kenya'da atletizm alanında 400 metre engel yarışları yok. Bu alanda bir ilk başararak dünya şampiyonu oldum. Yarışta birinci gelmek beni çok mutlu etti. Hak ettiğim bir başarıydı. Çalışmalarımın sonucunda madalya kürsüsünde birinci sırada yer aldım.” 
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Dünya şampiyonu olmanın sana kattığı şeyler nelerdir? 

“Dünya şampiyonu olmak bana birçok şey kattı. Daha disiplinli ve sıkı çalışıyorum. 
Taşıdığım unvana layık olmaya çalışıyorum. 
Şampiyon olmam daha çok çalışmam gerektiğini hatırlatıyor. Katıldığım her müsabaka- da bana ekstra motivasyon kaynağı oluyor.” 

2016 Rio olimpiyatlarında hatalı çıkış yaparak yarış dışı kaldın. Seni nasıl etkiledi? 

“Rio olimpiyatlarına çok iyi hazırlanmıştım. Madalya alacağıma kendimi hazırlamıştım. Şanssızlık oldu ve hatalı çıkış yaparak oyun dışı kaldım. Beni biraz fazla etkiledi çünkü olimpiyatlarda olduğum zaman hastanede yatmakta olan hastam vardı beni fazla 

etkiledi müsabakalara yoğunlaşamamıştım. Ama daha sonra aldığım güzel haberler ile yaşadığım bu talihsizliği unutmam kısa sürdü.” 


Hız senin için ne ifade ediyor? 
“Hız benim için çok önemli hayatımı koş- 
, maya adadım. 
7 Yaşadığım yerde 
© atletizmpistleri yok bana verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak hızımı göstermeye çalışıyorum. Düzenli pistlerde koşarak hızımı arttırıyorum.” 

Müsabakalara nasıl hazırlanıyorsun? 

“Kendimi müsabakalara hazırlarken programıma dikkat ediyorum. Düzenli bir yaşam sürmeyi seviyorum. Hayatımı spor ve aileme adamış bir şekilde yaşıyorum. 
Koşmayı seviyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda yapabileceğim en üst seviyeye gelmeye çalışıyorum her zaman daha fazlası için çaba gösteriyorum. Antrenmandan kalan zamanımda ise aileme zaman ayırıyorum. Düzenli bir yaşam sürmeyi seviyorum.” 

Antrenmanlar dışında yaptığın bir spor var mı? 

“Antrenmanlar dışında ekstra yaptığım bir spor yok. Zamanımın çoğunu kendimi olimpiyatlara hazırlamamakla geçiyor. Bunun içinde sürekli antrenman yapıyorum.” 


Hedeflerin nelerdir? 

“Öncelikli olarak hedefim 400 metre engel yarışlarında dünya rekorunu kırarak madalya kazanmayı çok istiyorum. Katıldıgım bütün yarılarda en iyi derece yaparak şampiyonluk kürsüsünde en üst sırada yer almayı istiyorum.” 


60.000 Renkli Bardakla Dev Atatürk Portresi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. İşgal güçleri karşısında verilen bu çetin çaba sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en yüce görevidir. 
Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, birlikte dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. FPBÇGK Yürütme Kurulu Üyeleri'nin de yer aldığı projede 60.000 
adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Atamız'ın portresinden oluşan muhteşem bir görsel oluşturuldu. 
Atamız'ın Cumhuriyeti kurma yolunda attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919 bağımsızlık hareketi ruhunu bugünde yaşatmak için, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu'ndan oluşan gönüllüler, 60.000 adet farklı renklerde bardak ile, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Atamız'ın portresini oluşturmuştur. Tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son bardağı koyarak Atamız'ın portresini tamamlamıştır. 
60.000 renkli bardakla Atamız'ın portesinden oluşan görselin bitiminde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu birlikte marşlar ve şarkılar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 


3 Mayıs'ta Atamız'ın Huzuruna Çıktık 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
3 Mayıs 1918'de Fenerbahçemizi ziyaretlerinin 100. yıldönümünde, Fenerbahçe Spor Kulübümüzün kuruluşunun 111. yılında, kalplerimizdeki tüm saygı, sevgi ve özlemle, Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz önderliğinde, çok geniş bir kitleyle; kongre üyelerimiz, FBÇGK katılımcıları ve taraftarlarımızla birlikte Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edip, Ata'mızın huzuruna çıktık. FPBBÇGK ekipleri tüm ziyaretçilere Türk bayrağı hediye etti. Bayraklar ziyaret boyunca coşkuyla sallandı. 


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nden Anlamlı Organizasyon 

Fenerbahçe Ankara Şubesi, Atatürk'ün Kulübümüzü ziyaretinin 100. yılını Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılarının hazırladığı gösterilerle kutladı. 

Fenerbahçe Ankara Şubesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Şube, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kulübümüzü ziyaretinin 100. yılı nedeniyle gösteri organize etti. 
Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılan gösteriyi Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları gerçekleştirdi. 
Etkinliği Başkanımız Aziz Yıldırım ile yöneticilerimiz de izledi. 

Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları günün anlam ve önemini vurgulayan giysilerle tiyatro ve dans gösterileri gerçekleştirdi. 
Organizasyona katılanlar gösterileri ilgi, coşku ve alkışlarla izledi. 

Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz gösteriye sponsor olan kişi ve kurumlar ile gösteriyi hazırlayan eğitmenlere plaket takdim etti. Etkinlik hep bir ağızdan Fenerbahçe marşlarının söylenmesiyle sona erdi. Organizasyon sonunda Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 


Yürütme Kurulu Üyelerinden Atatürk Anıtr'na Çelenk 

FBÇGK Yürütme Kurulu Üyeleri, her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da Kadıköy Rıhtım'daki; Atatürk'ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramı törenine katıldılar ve Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktılar. 


Fahrettin Aslan Ortaokulu'ndan Stadımıza Ziyaret 

Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Komitesi ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü olarak; Fahrettin Aslan Ortaokulu'ndan 
gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 35 
misafiri stadımızda ağırladık. 

Eğitim Komitesi Direktörü Barbaros Gönençgilin önderliğinde müzemizi ziyaret eden öğrenciler, şampiyonluk kupalarımıza ve Atamız tarafından kulübümüze hediye edilen Atatürk büstüne yoğun ilgi gösterdiler. Sarıyer'den gelen öğrencilere FBÇ-GK ekibi tarafından Fenerbahçe ve Türk bayrakları hediye edildi. Saha kenarında fotoğraflar çeken, tezahüratlar yapan çocukların sevinci görülmeye değerdi. Stat gezisi boyunca bayraklarını coşkuyla sallayan çocuklar ve öğretmenleri, bu imkanı onlara sağlayan Eğitim Komitesi ve FBÇGK ekiplerine teşekkürlerini iletti. 

Okul öğretmenlerinden Şükriye Bülbül, teşekkürlerini şu şekilde ifade etti: “Öğrencilerimize kattığınız sevinç için sonsuz teşekkürler. İyi ki Fenerbahçe var, büyüklüğünü yine gösterdi. Çocuklar bu atmosferde olmaktan dolayı çok mutlu oldular. Şahsım, diğer öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Komitesi ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne tekrar teşekkür ediyorum.” 


Katılımcılar Mayıs Ayında Takımlarımızın Seremonilerinde Yer Aldı Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Fenerbahçe'ye gönül vermiş küçük taraftarlarımızı maç önü seremonilerinde sporcularımızla buluşturmaya devam ediyor. 
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımızın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 
26 ve 28. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu'nda Tofaş ve Beşiktaş Sompo Japan takımlarıyla oynadığı maçlar öncesinde, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın, Ülker Metro Enerji Salonu'nda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final 
3. maçında Galatasaray, Final Serisi 3. ve 4. 
Maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi takımları ile oynadığı maçlar öncesinde, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları maç önü seremonilerinde yer aldı. 
Kulübün sosyal medya adreslerinde yapılan duyuru ile belirlenen 6-12 yaş aralığındaki katılımcılar, seremoniye katılarak ömür boyu hatıra olacak bir deneyim yaşıyorlar. 


Düşyeri Çocuk ve Deneyim Kulübü'nde Etkinlikler Yapıldı 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ile Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü ortak 
olarak 1 Mayıs'ta Hoş Geldin Bahar, 13 
Mayıs'ta Anneler Günü, 19 Mayıs'ta ise Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gerçekleştirdi. 

Stadımızdaki Maraton Fenerium Mağazası Alt Katındaki Düşyeri Çocuk ve Deneyim Kulübü'nde 11.00 — 18.00 saatleri arasında düzenlenen ve Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılarına özel hazırlanan bu etkinliklerde tamamı ücretsiz çeşitli aktiviteler yer aldı. 
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“Fenerbahçe de 
Oynamak Çok 
Özel Bir Duygu” 


Alt yapının en değerli isimlerinden olan 15 yaşında dikkatleri üzerine çeken ve adından sıkça söz ettiren 
Ömer Faruk Beyaz ile yapmış olduğumuz özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 


işl | Dilek Yılmaz 
Fotoğraf: Ahmet Hopyar 


Futbol hayatına nasıl başladın? 

“Babam yeteneğimin olduğunu fark etti ve beni Fenerbahçe Futbol Okulu'na yazdırdı. 
2 sene Fenerbahçe'de oynadıktan sonra ayrıldım. Biraz ara verdikten sonra tekrar başladım. Seçmeler için Dereağzı Tesisleri'ne geldim ve takıma seçildim.” 

Henüz 15 yaşında olmana rağmen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün alt yapısında ki en önemli kilit oyuncularından birisin neler söylersin? 

“Çok güzel ve özel bir duygu. Sonuçta alt yapı da olsa insanlar tarafından tanınıyorsun. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar ilgi görmek güzel ve güçlü hissettiriyor.” 

Sırbistan'da turnuvada U19 takımında görev yapacaksın neler söylersin? 

“Turnuva bildiğim kadarıyla bir hafta sürecek. Bizim gibi iyi takımlar var turnuvada. 
Beni takıma Hasan hoca aldı iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum takımda bende elimden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağım. Kadromuz zaten gençlerden oluşuyor. 200Vli 2002'li yaş grupları var. 

Fenerbahçe Kulübü seninle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yaşında bu başarını neye borçlusun? 

“Uzun süredir Fenerbahçe'deyim. Bu başarımı aslında benim takım arkadaşlarımın benden tek eksiği özgüven. Hocalar bir şey dediğinde hemen moralleri düşüyor ve bu oynadıkları futbola etki ediyor. Benim dı- 


şımda herkes iyi olabilir. Futbol anlamında herkesin yeteneği kendine göre önemli olan onun üstüne gidip ne kadar geliştirebilirim demek. Bazı şeyler de özgüven gerektiriyor. 
Bütün arkadaşlarımın yukarıya çıkmasını isterim. Benim için de bu çok iyi bir şey. Alt yapıdan bu kadar genç yaşta A takıma çıkan var mıdır bilmiyorum bunun verdiği biraz heyecan var ve artık buraya alıştım. Hocalarım sağ olsun bana sahip çıktılar.” 

Gelecekte ki hedeflerin nelerdir? 
“Fenerbahçe'de 3 sene oynadıktan sonra Avrupa'da ki büyük takımlara gitmek.” 

Senin için geleceğin Messisi diyorlar oyun tarzını düşündüğünde örnek 

aldığın futbolcu kimdir? 

“Ufaklığımdan beri 

Messi'yi çok izledim. 

Eskiden Ronaldo'yu 

çok severdim ve takip 

ederdim. Alex De Souza çok takip ederdim ama biz zaman sonra bakmaya bıraktım Çünkü Ronaldo her şeyi yapabilen çok farklı bir oyuncu. Ama Messi'nin özellikleri bir yere kadar. Bende biraz kendimi ona benzettiğim için artık videolarını falan çok izlediğim için o sahne geldiği zaman onun yaptığını yapmaya çalışıyorum.” 

Ocak ayında U17 takımıyla birlikte Katar da Alkoss 18 Turnuvasına katıldın ve futbolunla izleyenleri kendine hayran bıraktın neler söylersin? 

“Benim gittiğim en büyük turnuvaydı. 

İyi bir otel, iyi bir ülke. İlk maçımızı Real Madrid ile oynadık. Turnuvanın açılış maçı 


olduğu için kalabalıktı herkes izlemeye gelmişti. İlk golü bulduk ama yenildik iyi bir futbol oynadık. Ufak olduğum için takım da bana uydu pas, çalım anlamında bana bir şey demiyorlardı. Orada iyi işler yaptım sonraki maç yorgunluk vardı çünkü maçlar 90 dakikaydı. Çünkü biz burada 90 dakika oynamıyoruz. Katarın bir takımıyla maç yapmıştık o maç zorlu geçmişti. Bir sonraki maçta 

öne geçtik 1-0 elimden geleni yaptım çünkü oradaki rakipler biraz daha Türkiye'de yaptığım şeylerden daha fazlasın yaptım çünkü takımda ki oyuncular beni tanımıyor burada ki oyuncular tanıdığı için ona göre pozisyon almam gerekiyor. Orada daha rahat oldugum için daha iyi işler yapabildim.” 

Kendini geliştirmek istediğin özelliklerin nelerdir? 

“ Aslında maçlarda çok sinirli kalıyorum ve biraz daha sakin kalmam gerektiğinin farkındayım. Futbol dışında dil öğrenmem gerek, yüklü bir şekilde futbolcu olmak gerek ve bunların eğitimlerini bu yıl başlayacağım.” 

Müjdat Yetkiner: “5 Senedir Özel Antrenmanlarla Kendisini Geliştiriyoruz” 

Altyapı Koordinatörümüz Müjdat Yetkiner de oyuncumuz Ömer Faruk Beyaz için şunları söyledi: “Messi gibi özellikleri olan genç bir sporcumuz, yaklaşık beş senedir özel antrenmanlarla kendisini geliştiriyoruz. 

Üç yıla yakın Furkan hocamız kendisi ile özel olarak ilgileniyor ve özel bir programla hazırlıyor. Eğitimini aksatmadan Fenerbahçe Koleji'nde okuyor. Biz de hocaları olarak alt yapıdan bir oyuncumuzu A takımına kazandırmak anlamında son derece mutluyuz altyapıdan böyle bir değer çıkardığımız için.” 
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Bu yaz Dünya Kupası ile futbol ateşi, milli takımlar bazında yeniden alevlenecek. 
2018 Dünya Kupası futbolcuların kendisini göstereceği, futbol keyfinin doruklara ulaşacağı turnuva olacak. Birçok bölgeden 
onlarca takımın katılım sağlayacağı 2018 
Dünya Kupası, Rusya'nın 11 şehrinde gerçekleşecek ve Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin formalarını terleteceği futbol şöleni, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olarak hayata geçecek ve bir ay boyunca bizi bu güzel oyuna kilitleyecek. Ayrıca bu Dünya Kupası Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacak. 
Rusya Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, aynı zamanda Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini de taşıyor. Dünya kupasında geride kalan 20 organizasyon birçok ilginç olaya sahne olurken, 4 yılda bir düzenlenen kupaya İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. 


1930 Uruguay, İlk Dünya Kupası 


O dönemki FIFA Başkanı Julies Rimet'in girişimleriyle başlayan ve bir süre kendi adıyla oynanan Dünya Kupası'na ilk olarak 
1930 yılında Uruguay evsahipliği yaptı ve 
şampiyon oldu. 


Uruguay, 1924 ve 1928 olimpiyat şampiyonluğu ve 1930'da bağımsızlığının 100. 
yılını kutlayacak olması nedeniyle evsahibi 


> 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olarak seçilirken, Avrupa takımları, yolun uzak olması nedeniyle bu karara karşı çıktı. 

Bu kupadan ilginç notlar şöyle: 

- Kupaya katılan Avrupa ülkeleri, gemi yolculukları sırasında antrenmanlarını güvertelerde yaptı. 

- Kupanın iki yarı final maçında Arjantin, ABD'yi, Uruguay da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 mağlup etti. 


- 1934 İtalya 


- Uruguay'daki ilk dünya kupasında Arjantin forması giyen Monti, İtalya Milli Takımı'nda görev aldı. 

- İtalya, evsahibi takımın şampiyon olma geleneğini sürdürdü 


- 1938 Fransa 


Amerika ve Avrupa'da sırayla düzenlenmesi kararlaştırılan kupanın yeniden bir Avrupa ülkesi olan Fransa'ya verilmesi nedeniyle Arjantin, 1938 Dünya Kupası'na katılmadı. 1938'de de öne çıkan olaylar şöyle: 

- 16 takım dünya kupasına katılmaya hak kazansa da Hitler'in Avusturya'yı işgal etmesiyle, katılımcı sayısı 15'e düştü. 

- Giuseppi Meazza'nın yarı finaldeki kritik penaltıyı kullanırken şortu düşse de atış gol oldu ve İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenmeyi başardı. 


- 1950 Brezilya 


Brezilya'da 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen dünya kupasına 13 ülke katıldı. Kupanın akılda kalanları da şöyle: 

- Türkiye, katılmaya hak kazandığı ilk dünya kupasına maddi sıkıntılar nedeniyle gidemedi. 


- Yaklaşık 200 bin kişinin izlediği Brezilya-Uruguay finalinin ardından Uruguay şampiyonluğa ulaşırken, ev sahibi ülkenin taraftarları uzun süre tribünlerdeki yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirirken, 1 
kişi intihar etti ve 1 hafta yas tutuldu. 


- 1954 İsviçre 


Türkiye, dünya kupasına ilk kez 1954 İsviçre'de katıldı. 

Elemelerde İspanya ile eşleşen Türkiye, ilk maçı 4-1 kaybedip, ikinci karşılaşmada ise 1-0 galip geldi. Averaj uygulaması olmadığı için üçüncü karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'da oynandı. Bu maç da 2-2 berabere bitince, yazı-tura atışı yapıldı. İtalyan çocuk Franco'nun yaptığı atışta Türkiye kazanıp, dünya kupalarına katılmaya hak kazandı. 

Milli takım, 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'ya iki maçta 4-1 ve 7-2 mağlup olurken, Güney Kore'yi 7-0 yendi. 

Türkiye'nin kupa tarihindeki ilk golünü Suat Mamat atarken, Lefter'in attığı gol ise kupa tarihinin 400. golü olarak kayıtlara geçti. 

Kupa finalinde ise Macaristan'ı 4-2 mağlup eden Batı Almanya şampiyonluğa ulaştı. 


- 1958 İsveç 


Türkiye, Avrupa yerine Asya-Afrika grubuna dahil edilip, İsrail ile maç yapması gerekince durumu protesto ederek, elemelere katılmadı. Mısır, Etiyopya, Tayvan, Kore, Endonezya, Mısır ve Sudan da çekilince İsrail maç yapmadan kupaya katılmaya hak kazandı. Maç yapmadan kupaya katılmayı kabul etmeyen İsrail, Galler ile karşılaştı ve elendi. 


Dünya kupası tarihinin golsüz biten ilk maçı İngiltere ile Brezilya arasında yapıldı. 
Brezilya ilk kez dünya şampiyonu olurken, kupa da ilk kez düzenlendiği kıtanın dışında bir ülke tarafından kazanıldı. 


- 1962 Şili 


Şili ve İtalya arasında oynanan ve sert faullere sahne olan maç sonrası, Şili'deki dükkanlara “İtalyanlar giremez” tabelaları asıldı. Kupanın ilk 12 maçında 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele de ikinci maçında sakatlanarak, kupaya veda etti. 

Brezilya, finalde Çekoslovakya'yı 3-1 


yenerek, kupayı üst üste ikinci kez kazandı. 
Final maçının heyecanına dayanamayan 4 
Brezilyalı taraftar ise kalp krizi geçirerek öldü. 


- 1966 İngiltere 


Afrika ülkeleri, FIFA'nın Asya ve Okyanusya takımları ile baraj maçı oynanması yönündeki kararı nedeniyle 1966 Dünya Kupası'na katılmadı. 

Televizyondan renkli olarak yayınlanan ilk kupa turnuvası olma özelliğini taşırken finalde Batı Almanya'yı 4-2'lik skorla geçen İngiltere, ilk ve tek kupasını kazandı. Finalde İngiltere'yi öne geçiren 3. golde topun kale çizgisini geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 


- 1970 Meksika 


1970 Meksika Dünya Kupası'nda oyuncu 
değişiklikleri ve sarı-kırmızı kart uygulamaları ilk kez kullanıldı. 

Bu turnuvada ilk kez tüm maçlar canlı yayınlandı. 

Finali 4-1 kazanan Brezilya Jules Rimet Kupası'nın ebedi sahibi oldu. Bu organizasyon daha sonra FIFA Dünya Kupası adını aldı. 

Brezilya'nın müzesine götürdüğü Jules Rimet kupası çalındı ve halen bulunamadı. 


- 1974 Batı Almanya 


Batı Almanya'da 1974 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir Türk hakemi düdük çaldı. Doğan Babacan, aynı zamanda Batı-Almanya-Şili maçında Güney Amerikalı futbolcu Carlos Caszely'ye gösterdiği kırmızı kartla da tarihe geçti. Bu kart, dünya kupalarında gösterilen ilk kırmızı kart oldu. 

Dünya kupası ilk kez FIFA Dünya Kupası adıyla düzenlendi ve İtalyan mimar Silvio Gazzaniga'nın tasarımını yaptığı yeni kupa kullanıldı. 

Batı Almanya, Hollanda'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. 


- 1978 Arjantin 


1978'de evsahibi Arjantin'de iktidarda olan cuntanın faaliyetleri ve propagandası turnuvaya damga vurdu. 

Kupayı kazanan Arjantin ilk turda hayal kırıklığı yaşattı. Gruptan çıkmak için Brezilya ile çekişen “Tangocular”ın, son maçlarında Peru'yu 4 farklı yenmesi gerekiyordu. 

Söylentilere neden olan maçta Arjantin, Peru'yu 6-0 mağlup ederek, bir üst tura çıkmayı, sonrasında da kupayı kazanmayı başardı. 


- 1982 İspanya 


İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda FIFA, katılımcı sayısını 16'dan 24'e çıkardı. 

Tüm kıtaların temsil edildiği ilk kupa oldu. Turnuvada Cezayir, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek, dünya kupaları tarihinde Avrupa takımını yenen ilk Afrika ülkesi olmayı başardı. 

1982'nin en çok konuşulan maçlarından biri Federal Almanya ile Avusturya arasındaki karşılaşmaydı. 2. grupta mücadele eden iki takım son maçta karşı karşıya geldi. 
Almanya ve Avusturya'nın birlikte gruptan çıkması için Almanların sahadan 1-0 galip ayrılması gerekiyordu. Maç da 1-0 Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanınca, iki takımla aynı puana sahip olan Cezayir, şike yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu ancak bu itiraz sonuçsuz kaldı. 

Macaristan, El Salvador'u 10-1 yenerek, kupa tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. 

Gruptaki 3 maçını da berabere bitirip, sadece 1 gol averajla üst tura çıkan İtalya, 
1982 Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. 
İtalyanlar, finalde Federal Almanya'yı 3-1 mağlup etti. 
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- 1986 Meksika 

Kolombiya'nın evsahipliğini yapması kararlaştırılan 1986 Dünya Kupası, ekonomik sorunlar nedeniyle Kolombiya'nın çekilmesiyle Meksika'ya verildi. 

Bu turnuvayla birlikte aynı grupta yer alan takımların son maçlarını aynı saatte oynaması uygulamasına geçildi. 

Arjantin'in yıldız futbolcusu Armando Diego Maradona'nın çeyrek finalde İngiltere'ye eliyle attığı gol, şampiyonanın en çok konuşulan konusuydu. Bu gol daha sonra “Tanrı'nın eli” olarak isimlendirildi. 

Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 kazanarak, ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 

- 1990 Italya 

Meksika'dan sonra İtalya da kupaya ikinci kez ev sahipliği yaptı. 

Arjantin ile evsahibi İtalya arasında Napoli'de oynanan maçta İtalyan taraftarların bir bölümü, Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Maradona'yı destekledi. 

Batı Almanya, finalde Arjantin'i 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. 

Franz Beckenbauer, Brezilyalı Zagallo'dan sonra dünya kupasını hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan ikinci kişi oldu. 
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#YADANİK TARTARİNİ yo? 


Haklı olarak diyeceksiniz ki; “ Kasımpaşa nire, Frankfurt nire !?..” 

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanelerinden Ender Konca'nın ba-Şarılarla dolu yaşam serüveni içinde, doğum yeri olan Kasımpaşa'dan çıkıp da, Alman Bundesliga'nın köklü takımlarından Eintracht Frankfurt'a kadar uzanan performans kuşkusuz çok önemli bir yer tutmaktadır.. 

22 Ekim 1947 Kasımpaşa-İstanbul 
doğumlu olan Ender Konca, mahalle 
aralarından çıkıp lisansiye olduğu 1963 
yılında, henüz 16 yaşında iken bu takımın formasını giyerek dikkatleri çekmişti. Kasımpaşa'nın o sezon sonunda küme düşmesi üzerine İstanbulspor'a transfer edilen genç Ender'i, ertesi sezonda da, o dönemlerin güçlü ve flaş takımlarından Eskişehirspor'un formasını giyerken görüyoruz.. 

Eskişehirspor ve milli takımlardaki performansı, özellikle de B.Almanya ile Frankfurttaki 1-1 lik milli maçtaki muhteşem görüntüsü, onun kader çizgisinde farklı bir yön çizmişti. Ender Konca, bir Anadolu takımında Avrupa'ya transfer olan ilk Türk futbolcusu olarak 1971 sezonundan itibaren Eintracht Frankfurt takımının futbolcusu ıdi artık.. 

1.75 m. boyundaki Ender, her iki ayağını da ayni mükemmellikle kullanabilen, defans ve orta sahada hücuma dönük futboluyla dikkat çeken bir süper klas oyuncuydu. Farklı süratini kanat oyuncusu olarak da kullandıgında, golle buluşması tribünleri “Cemil-Osman Ender, filelere gönder” tezahüratı ile her maçta coşturuyordu.. 

1973-1977 yılları arasındaki süreçte Sarı-lacivertli forma ile 176 resmi 


“Cemil-Osman -Ender filelere gönder” 


tezahüratının yaratıcısı 


Ender KONGA 


maçta attığı 29 golün bir kat fazlasını da asist yaparak, birlikte forma giydiği Cemil Turan ve Osman Arpacıoğlu'na gol attırmıştı.. 

Eski kulübü Eskişehirspor'a döndüğü 1977-78 sezonuna kadar geçen süreçte, birlikte forma giydiği; Datcu, Yavuz Şimşek, Yılmaz Şen, Tinuçin Çuğ, Ziya Şengül, Alpaslan, Serkan Acar, Ercan Aktuna, Ersoy Sandalcı, Mustafa Kaplakaslan, B.Önder, Cemil, Osman, Emin İlhan, Zafer Göncüler, Niyazi Gülseven, Selahattin Karasu, Aydın Çelik, Engin Verel, Raşit Çetiner, Ömer Kaner, Yenal Kaçıra ve Nevruz Şerif gibi futbolcularla birlikte kazanılan 6 kupada büyük pay sahibi olmuştu.. 

Fenerbahçe forması ile kazandığı Türkiye Ligi (1973-74 ve 1976-77) Türkiye Kupası (7973-74), TSYD Kupası (1975-76 ve 1976-77) Cumhurbaşkanlığı Kupası (7974-73) ile Eskişehirspor'daki (7970-71) Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupaları, Ender Konca'nın kariyerini süslemektedir. 

1983 yılında futbolu bıraktıktan 
sonra Fenerbahçe ve diğer birçok Anadolu kulüplerinde hocalık yapan Ender Konca; 12 kez U18, 8 kez U21I ve 14 il kez A milli takım formalarını giydi. Ha- © len Eskişehir'de emekli hayatını sürdü ren Ender'e Sağı yaşam diliyoruz. i 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ISTANBUL ASIA 
HMGTELASPA 


İş dünyasını konforla buluşturan Miracle İstanbul Asia Hotel&Spa, Sabina Gökçen Havalimanı'na 3 dakika mesafede. 
(216) 5100404 sales©miracleistanbulasia.com 


TürkiyetSenkronizeğYüzme Garanliyunası Sona Güli 


Türkiye Senkronize Yüzme Şampiyonası İstanbul Burhan Felek Yüzme Havuzu'nda yapıldı. 

Organizasyonda boy gösteren Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcuları 13-15 yaş kategorisi Solo ve Düet sınıflarında 
2 altın ve 2 gümüş madalya 
kazandılar. 

Sporcularımız, 12 yaş altı serbest kombinasyonda bronz madalya elde ederken, 10 yaş altı düet kategorisinde gümüş 


madalya elde ettiler. Fenerbah- 


çeli yüzücüler, 18 yaş ve solo 


sınıfındaysa kürsünün en üst basamağında yer aldılar. 


 ğ 
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UY14 Takımımız 
Türkiye Şampiyonu 


Fenerbahçe U14 Takımımız, Türkiye Şampiyonası Finali'nde Trabzonspor'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak; Türkiye Şampiyonu oldu. 

Fenerbahçe 14 Yaş Altı 
Futbol Takımımız, Antalya'da oynanan Spor Toto Gelişim 
Elit U14 Ligi Türkiye Şampiyonası finalinde Trabzonspor ile karşılaştı. 35*er dakikadan iki devre halinde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 44. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçerken, Fenerbahçemiz 70-1. dakika- 


da Umut Yaşar'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Normal süresi ve uzatma devreleri 1 - 1 sona eren mücadelede penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarla rakibini 5 - 4 yenen sarı lacivertliler Türkiye Şampiyonu oldu. 

Fenerbahçe 14 Yaş Altı Futbol Takımımız düzenlenen seramonide kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Genç Oyuncu Gelişim Müdürü 
Cem Pamiroğlu'nun elinden aldı. Seramoninin ardından iki takımın teknik ekip ve oyuncuları objektiflere poz verdi. 


Sporcularımız?Balkan)Gençler; Rekorlarlaşhamamladılar 
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Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele eden Fenerbahçe Yüzme Şubemiz sporcuları, turnuvayı rekorlarla tamamladılar. Organizasyonda yüzücülerimizden Selen Özbilen 2 altın, 2 gümüş; Zehra Duru Bilgin ise 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 
Selen Özbilen 100 metre serbestte 56.2 Vlik derecesiyle Balkan Gençler ve Yeni Türkiye rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı. Selen Özbilen ayrıca 50 metre serbestte de altın madalya elde etti. Zehra 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Vi LL YARATIM YININ 


Duru Bilgin ise 200 metre kelebekte 02:14.8V'lik derecesiyle Balkan Gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 
Zehra Duru Bilgin 100 metre kelebekte ise gümüş madalya kazandı. 

Bayanlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında Zehra Duru Bilgin ve Selen Özbilen'in de yer aldığı Türkiye, kürsünün ikinci basamağına çıktı. 

Bayanlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında da Selen Özbilen'in yer aldığı milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu. 


Masa Tenisi Spor Toto Süper Lig'de Sezon Tamamlandı 


Masa Tenisi Spor Toto Süper Ligi, İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanan maçlarla sona erdi. 

6. ve son hafta maçlarında Fenerbahçe Kadın Takımı ilk gün Bursaspor'u 4 - 0, Kocasinan Belediyespor'u 4 - 1 
mağlup etti. İkinci gün Bursa Büyükşehir Belediye Spor'a 4 - 
1 mağlup olan sarı lacivertliler 
sezonu 2. sırada tamamladı. 


Fenerbahçe Erkek Takımı ise ilk gün İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'a 4 - 2, Türk Telekom'a 4 - 3 mağlup oldu. 


İkinci gün Beşiktaş ile oynadığı maçı 4 - 1 kazanan sarı lacivertli ekip sezonu 3. sırada tamamladı. 
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İkizler Koleji Öğrencilerinden Büyük Başarı 


Fenerbahçe camiasının duayenleri ikizler kolejini ziyaret etti. Kurucu Serdar Ercan ile birlikte okulu gezip, öğrencilerle güzel vakit geçirdiler. Eski futbolcularımız kendi döneminde giydikleri formaları öğrencilere hediye etti. Formaları ise spor müsabakalarında dereceye giren 6. sınıfta okuyan Ela Sıtkı, Okçuluk branşında rekor kırarak şampiyon olan ve Yüzme kategorisinde ise 8. 
sınıfta okuyan Alpagu Boran Kopragel, Kurbağalama ve serbest teknik kategorisinde derece elde eden öğrencilere verdiler. 


Ziyarete Fenerbahçe Alt 
Yapı koordinatörü Müjdat Yetkiner, FB TV yorumcularından ve eski futbolculardan Saffet Akbaş, Kemalettin Şen- türk, Serdar Alkın ile birlikte gazeteciler Altan Tanrıkulu ve Atila Bartın katıldı. 
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GerenkalacığlenerbahçejGocukive) 


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 2. Olağan 
Seçimli Genel Kurul'u Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 
Maraton Loca Katında gerçekleşti. 52 katılımcının tamamı- nın oyunu alan Ceren Palacı Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün başkanı seçildi. 

2018 yılı başkanlık seçimi- 
nin yapıldığı genel kurulda Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü başkanlığına yalnızca 
1 katılımcı 21 kişilik Yürütme 
Kurulu listesini tamamlayarak adaylığını açıkladı. Kulübün mevcut Yürütme Kurulu Üyesi olan Ceren Palacı dışında adaylığını açıklayan olmadı. 


Genel kurula Fenerbahçe 
Çocuk ve Gençlik Kulübü Da- 


nışmanı Ece Köprek de katıldı. 


Divan Kurulu'na Zeynep Sanem Balın başkanlığında Duru Yılmaz, Melis Çetinkaya ve 
Emre Önal seçildi. 

Ardından mevcut başkan sıfatıyla kürsüye çıkan Okan 


amg önü Hagia Elegill 
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Yelkovan, genel kurul katılımcılarına kuruluş aşaması ve sonrasındaki faaliyetleri anlatan bir video izletti. Videonun izlenmesinin ardından başkanlık döneminde gerçekleştirdiği proje ve etkinlikleri açıklayan Okan Yelkovan konuşmasını sonlandırdı. 


Divan Kurulu Başkanı Zeynep Sanem Balın, adaylık konuşmasını yapması için Ceren Palacı'yı kürsüye davet etti. 


Ceren Palacı, son dönemde yaptıkları başarılı projelere devam edeceklerini belirttikten 
sonra gelecek dönem için 2 
yeni projeleri olduğunu söyledi. “FBÇGK Engelsiz Ligi” ve “Öncü Kadınlar Geleceğe Işık Tutuyor” adlı projelerini genel kurulun beğenisine sunan Palacı, bu projelerle özellikle ülkemizde spor yapmaya karşı dezavantajlı çocuk ve gençlerle kulübün arasındaki bağı “Çocuk ve Spor” temalarıyla birleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. 


TMOK Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu 


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen “Türkiye Fair Play Ödülleri” çerçevesinde Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ödüle layık görüldü. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK), Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü “2017 Türkiye Fair Play Ödülleri” sahiplerini buldu. 

“İyiye, doğruya, güzele” sloganından yola çıkan Fair Play Ödülleri'nin bu yılki sahipleri 22 Mayıs 2018 tarihinde Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında oynanan Vestel Venüs Sultanlar Ligi finali sonrası her iki takım oyuncuları örnek davranış göstererek, birlikte fotoğraf çektirip, hep birlikte dostluk görüntüsü sergilemişlerdi. Bu güzel davranış 


sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları törende Sportif Fair Play Davranış Dalı'nda “Şeref Diploması” ödülüne layık görüldüler. Takımımız adına ödülü başarılı orta oyuncumuz Bahar Toksoy Guidetti aldı. 


Kariyeri başarılarla dolu olan ve Kadınlar Euroleague'de tüm zamanların asist kraliçesi listesinde 4. sırada yer alan Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen de, Sportif Fair Play Kariyer Dalı'nda “Kutlama Mektubu” ödülüne layık görüldü. 

Ödül töreninin ardından FB TV'ye konuşan oyuncularımız, mutluluklarını dile getirdiler. “Gurur duydum” diyen Birsel Vardarlı Demirmen, “Benim için çok anlamlı bir ödül. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu tür ödüllere layık görülmeye çalışacağım” diye konuştu. 

Bahar Toksoy Guidetti de, “Böyle bir kare ile sporun kardeşlik, dostluk ve fair play içerdiğini gösterdik. Çok mutluyum. 

Bu hareketimizin ödüllendirilmesi de ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. 
Umarım herkese örnek olur ve devamı gelir» dedi. 


Alpaslan Demiz: 


Kurduğum$Yerdeyimy 


Fenerbahçe U-21 futbol takımımızın başarılı oyuncusu Alparslan Demir, hayalini kurduğu takımın formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 


Dilek Yılmaz 


Röportaj: 
k Emrullah Yıldız 


Fotoğra 


Fenerbahçe Gazetesi olarak Alparslan Demir ile yapmış olduğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 

Futbol hayatına nasıl başladın? 

“Futbol hayatıma 7 
yaşımda başladım. 
Yeteneğimi keşfeden babam beni 
Sakarya gücü alt yapısını yazdırdı ve futbol hayatıma ilk adımı burada atmış oldum.” 

Fenerbahçe'ye gelişin nasıl oldu? 
Ailende sporcu var mı? 

“Fenerbahçe'ye gelişim 2011 sezonundaki maçlarda oldu. Sakarya'da futbol oynarken kulüp yöneticileri beni beğenip Fenerbahçe'ye çağırdılar ve transfer oldum. Bugün burada olmamın en büyük destekçisi babam Tezcan Alparslan'dır. Ailende sporcu var mı sorusuna gelecek olursak birçok kişi amatör olarak spor branşlarıyla ilgileniyor Babam eski futbolcuydu. 
Bana ve abilerime futbolu sevdirerek futbol okullarına gönderdi.” 

Daha önce hangi takımlarda oynadın? 

“Daha önce Sakaryagücü ve Sakaryaspor'da futbol oynadım. 
Şuanda Fenerbahçe U-21 takımında oynuyorum.” 

Futbolun hayatındaki önemi nedir? 

“Futbol oynamayı çok seviyorum. 
Futbolun hayatımdaki önemi oldukça fazla. Hayatımda ki en muazzam şey. Futbola olan sevgim beni daha fazla antrenman yapmak için ateşliyor. 

Genç yaşında olmana rağmen büyük bir kulüptesin. Duygularını anlatır mısın? 

“Genç yaşımda olmama rağmen Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde futbol oynamak çok büyük bir duygu. Taraftarı olduğum kulübün formasını giymek hayalimdi şimdi ise bu hayalimi gerçekleştirdim. Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir ayrıcalık.” 


Hocaların ile ilgili düşüncelerin nelerdir? 

“Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Futbol bilgilerini bizimle paylaşıyor. Maçlarda nasıl oynamamız gerektiğini ve rakibi nasıl yeneceğimizi bize gösteriyorlar. Takımdaki huzuru ve kardeşlik ortamını iyi sağlıyorlar.” 

Hangi mevkide oynuyorsun daha önce farklı mevkilerde 

oynadın mı? 

“Forma giydigim takımda şuan 

sol ve sağ kanatta 

oynuyorum. Futbola başladığım ilk 
> zamanlar orta saha 

Aİ, olarak futbol oynuyordum. Şuan da futbol oynadığım takımda sol ve sağ kanat olarak oynuyorum.” 

Bu mevkide artıların ve eksilerin sence nelerdir? 

“Oynadığım mevkilerde rakibi çok iyi geçiyorum ve adam eksiltmeleri iyi yapıyorum. geride oynayan arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Eksik yönüm alan savunmasında biraz $Ikıntı yaşıyorum ama antrenmanlarda çok fazla çalışarak bu eksiğimi gider meye çalışıyorum.” 


Senin oyun tarzın nasıldır oyun içinde nasıl oynamayı seviyorsun? 

“Ben daha çok topla oynamayı ve oyun içinde bireysel oynamayı çok seviyorum. Oyun içerisinde risk almayı seviyorum. Ama bunu sahaya fazla yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü önceliğim takımımızın maçtan galip gelmesini sağlamak ve bunun için çaba gösteriyorum.” 


Kendini maçlara hazırlarken uyguladığın bir metodun var mı? 

“Kendimi maçlara hazırlarken uyguladığım özel bir metodum yok. 
Antrenmanlarıma ve uyku düzenime dikkat ediyorum. Maçlardan önce abdest alıyorum ve dua ediyorum bu benim daha rahat olmamı sağlıyor.” 

Gelecekteki hedeflerin nelerdir? 

“Fenerbahçe'ye layık bir futbolcu olmak aynı zamanda Fenerbahçe A takımında forma giymek ve Avrurpa'da Liverpool takımında oynamak istiyorum.” 
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U14 Erkek Basketbol Takımımız 


Tüm annelere.. 
YOKLUĞUNA ALIŞMAK KOLAY DEĞİL ANNNEM 


varki p 


Gelişim Ligi Şampiyonu 


Fenerbahçe Doğuş U14 
Erkek Basketbol Takımımız, 
U14 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaştı. Rakibini 55-50 mağlup eden sarı lacivertliler, Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 


) 12. GELENEKSEL, 


Fenerbahçe Doğuş'ta Baran 
Aslan 9, Egemen Aysan ve 
Yiğit Ali Uysal 7şer sayı üretti. 
Çeyrek Skorları: 

1. Çeyrek: 16-11 (Beşiktaş) 
2. Çeyrek: 17-6 (Fenerbahçe) 
3. Çeyrek: 16-16 

4. Çeyrek: 12-11 (Beşiktaş) 


(Genç Sporcularımızdan aliş Yalan 


Yanşlanrnda Başanlı Sonuçlar 


Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen Haliç Yelken Yarışları sona erdi. 

Optimist ve Laser 4.7 tipi yelkenliler ile Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü önünden başlayıp Türkiye Yelken Federasyonu'nun belirlediği parkurda gerçekleşen yarışlarda 
8 kulüpten 60 genç sporcu yer 
aldı. 

Yarışlarda, Fenerbahçe 
Doğuş Yelken'i yaşları 8 ile 10 
arasında değişen 8 Optimist C Takımı sporcusu temsil etti. 


Geleceğin başarılı Yelkenci'leri olan sporcularımızın, heyecanlı geçen yarışlar sonunda aldıkları dereceler bu şekilde oldu: 

*Genel 

1 Aura Ergün 

2 Derin Selanik 

3 Zeynep çaçur 

4 Can Çaçur 

*Kızlar 

1 Aura Ergün 

2 Zeynep Çaçur 

*Junior 

1 Zeynep Çaçur 

2 Can Çaçur 

3 Pamir Sinan yıldızel 

*Junior kızlar 

1 Zeynep Çaçur 

2 Zeynep Ela Köy 

3 Zeynep Kariş 

*Junior erkekler 

1 Can Çaçur 

2 Pamir Sinan Yıldızel 

3 Asilkan öğüt 


Sevgili Anneciğim, sana bu satırları “AN- 
NELER GÜNÜNE 
“ bir kaç gün kala yazıyorum..Sanma ki, seni sadece “Anneler 
Gününde” hatırlayıp, andığımı.. Geçen diğer 365 gün içinde de, hayatımda her zaman var olup anıldığını ve farkındalık yarattığını bilmeni isterim.. Anneliğin ne demek olduğunu, onun kutsallığını fotoğrafta ki yüzünden ve dilinden okuduğum Güzel 


Gerçekten yokluğuna alışamadık.. 

Kolay mı? Bakışını, dokunuşunu, kanatlarının sıcaklığını unutabilmek.. Yüreğinin içi ve çeperi insanlığın sıcaklığı ile sıvanmış , yaradanın yeryüzüne göndermiş olduğu imtiyazlı güzel insan, kanatsız meleğim benim... 

Senin bizlere öğrettiğin en önemli derslerden biriydi “İnsan olmak..”Ve bir insanın yaşayıp yaşamadığını atan nabzından değil,” Onurlu duruşundan anlarsınız” dediğini... 
Ne kadar da doğru söylemişsin.. 

Bize hayatımızda her zaman 


in 


Erdinç 
SANDALCI 


& 


en iyi, en güzel ve en güvenilir insan ve erkek olmayı öğrettin.. 

Bizleri sanata özendirip, sanat ve sanatçı sevgisi aşılayanımız olmuştur.. 
Çünkü sanat her devirde güzelliğin ifadesi olmuştur..Bu ifade ayak beceri, yetenek ve beyinle birleştiğinde futbolculuğunuz, duygularınızla harmanlanıp kaleminizle de sayfalara döktüğünüzde de 
“Öykü Yazarlığınızın” keşfedilip ortaya çıkmasına vesile oluyor... 

Sevgili Anneciğim, bizlere sanat ve sanatçı Sevgisini içimize nakşetmen de, bir anlamda bizleri çirkin insanlardan, yalan ve haksızlıklardan daima uzak tutmuştur..Öğrettiklerin her daim kulağıma küpe olmuştur.. Çocukluğumdan bu yana sana, eşime, aileme ve dostlarıma verdiğim sözler bugüne dek protesto olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.. 

Senin sıcak sevgine ve dualarına her zaman muhtacım. 
Mekânın Cennet, kabrin daima Gül ve Gülistanlık olsun..... 


Fenerhahçe Yıldız Kız Voleybol Takımımız Istanbul Şampiyonu Oldu 


Fenerbahçe Yıldız Kız 
Voleybol Takımımız, ligin 18.ve son haftasında Eczacıbaşı ile Tozkoparan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye Hilal, Peyman, İpar, Melisa, Hülya, Gizem altısı ve libero Gülce ile başlayan takımımız, rakibini 25-20, 25-21 ve 25- 


17'lik setler sonunda 3-0 mağlup etti. Takımımız bu galibiyetle İstanbul Şampiyonu oldu. Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımımız, 14-21 Haziran tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan 
Türkiye Şampiyonası'na katılacak. 


Eyüp KARADAYI'dan ir a 


İç sahada kaybedilen puanlar !.. 

Türkiye Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, özellikle iç sahada kaybettiği puanlar neden ile toplamda topladığı 72 puana rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.. 

İlk 24 maçlık süreçte 4 yenilgi ve 8 beraberlikle 20 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, liderle arasındaki büyük puan farkını kapatabilmek için ikinci yarıda gerçekten olağanüstü bir performans sergilemek zorunda kaldı. Bu kayıp puanların tam 14'ünün, kendi sahasındaki 17 maçta yaşanması da gerçekten çok ilginçti.. 

Bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği performans 
ile dikkatleri çeken Fenerbahçe,deplasmanda topladığı 35 
puanla ligin zirvesinde yer alırken, son 10 maçtaki 1 beraberlik ve 9 galibiyetle en başarılı takım oldu.. 

Attığı 78 golle ligin en çok gol atan takımı olan Sarı-lacivertli ekip,75 puanlı şampiyon Galatasaray ile #42 averajla, bu konuda da zirveyi paylaştı. 


Real Madrid'in ligi üçüncü sırada bitirdiği İspanya La Liga'da uzak ara şampiyon olan Barcelona'ın kaptanı Lionel Messi, attığı 34 golle La Liga'nın “Gol Kralı” oldu.. 

Messi, attığı 34 golle aynı zamanda Avrupa liglerinin de en fazla gol atan futbolcusu olarak “Avrupa Gol Kralı” unvanının da sahibi.. 

Arjantinli futbolcu La Liga tarihinde; Ouini, Di Stefano ve Hugo Sanchez'in ardından 5.kez “Altın Ayakkabı” alan 4. 
Futbolcu oldu. Messi bu başarısı ile 4 kez “Altın Ayakkabı” kazanan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.. 


KaleciYBultoniyenikrekor 

Seri A'da oynadığı son Verona maçının ardından faal futbolculuk kariyerine son vermesi beklenen İtalyan futbolunun 40 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, sürpriz bir kararla “devam” dedi.. 

2001-2018 arasındaki 17 yıllık süreçte giydiği Juventus formasını çıkartan Buffon,şimdi Fransa şampiyonu Paris Saint German (PSG) formasını giymeye hazırlanıyor.. 

45 yaşına kadar futbola devam edebileceğini ifade eden 
efsane kaleci, Fransız devi PSG ile iki yıllık sözleşme imzaladı.. 


Barcelona bir efsanesi İniesta'yı kayhetti.. 

Andreas İniesta, altyapısından yetiştiği Barcelona A takımında 674 kez forma giyerek sergilediği parlak performansına son vererek, kulübünde ayrılacağını açıkladı. 

Barcelona A Takımı'nda 16 sezon geçiren Iniesta, kendisi gibi altyapıdan yetişen Messi ile beraber 32 kupa kaldırdı. 

Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı. Centilmenliğiyle de ayrı bir yer edinen İspanyol futbolcu, 16 yıl boyunca hiç kırmızı kart görmedi. 

Topa hakim olma ve pasa dayalı oyunuyla, sadece İspanya'nın değil tüm dünya sporseverlerinin beğenisini kazanan Katalan ekibi, bu sistemin en iyi uygulayıcısı olarak tanınan ve toplamda 767 kez forma giyen Xavi Hernandez'in ardından 3 yıl sonra İniesta'yı da kaybetti. 

34 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu 
İniesta'nın Çin kulüplerinden aldığı cazip teklifleri değerlendireceği söylenmektedir.. 


Röp: Dilek Yılmaz 


Siyah Çoraplar Futbol Okulu projesi için neler söylersiniz? 
“Aslında Siyah Çoraplar Futbol Okulu projesi daha önce yapılıp hazırlanılması gereken bir projeydi. Ben yaklaşık 
4,5 senedir başkan ile bunu konuşuyoruz. 
Başkan da bu projenin ne olduğunu çok iyi biliyor ama bunu ancak şimdi hayata geçirme kararını aldık. Başkanımızla 
Avrupa'nın elit yaklaşık 13-14 kulübünü gezdik. 
Bunların içinde Bayern Munih, Milan, Juventus, Manchester City, Real Madrid, Sporting Lizbon ve Porto gibi kulüpler ile daha ismini sayamadıklarım- da var. İki şeyi sap ile samanı ayırmamız lazım. Bizim okul zamanımızda sabahçı-öğlenci vardı şimdi çocuk sabah altı buçuk da kalkıyor, yedi buçukta evden çıkıyor, sekiz buçuk da okulda oluyor. 12:30/13:30 öğle yemeğinde ne yediği soru işareti dört buçuk da okuldan çıkıyor beş buçuk da normal nizami sahaya geliyoruz ikiye üçe bölüyoruz sahayı. Hafta sonları 

da diyoruz ki 55/110'luk sahada Fenerbahçe'yi temsil et. Bu yaşamın tabiatına aykırı yanlış bir düzen artı bizler suni çimde takımlarımızı çalıştırıyoruz ama eğer hedef çocuğu A takıma vermekse U/2'e gelene kadar çocuk çim sahayı görmüyor ve bizim çalıştırdığımız suni çim sahalar son derece kanserojen madde son derece zararlı bir saha. Çünkü suni çimde dripling yapmak, şut çekmek, top kontrol etmek anormal derecede farklı çim sahada bunu yapmak anor-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Müjdat Yelkinei: göütüntşYaslGruplarıiGimisahada AntrenmanşYapacak 


Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen ve aynı zamanda Fenerbahçe Alt Yapı koordinatörü Müjdat Yetkiner ile alt yapı hakkında yapmış olduğumuz özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 


mal derecede daha da farklı hedef neresi A takım anlıyorum da eğer hedef buysa 9-10 yaşından itibaren çocuklara çim sahada antrenman yaptırmak zorundayız. Bu gezdiğimiz bütün kulüplerin içerisinde 17 
tane çim saha var suni çim diye bir saha hiç birinde yok artı bugün 
Juventus'dan, 
Real Madrid gibi kulüpler devletten aldıkları öğretmenlerinin maaşlarını veriyor, mevcut antrenörler ile program yaparak çocukların ne zaman ders alacağını ne zaman antrenman yapacağını ne zaman dinleneceklerinin kararlarını okul öğretmenleri ile takım hocaları veriyor.” 


Fenerbahçe Spor Kulübünün altyapıya ve diğer branşlara katkısı nedir? 


“Fenerbahçe Spor Kulübü altyapıya yatırım yapıyor. Bu yatırım yeterli mi diyeceksiniz, yeterli değil. Aslına bakarsak yemekhanelerimiz, aşçılarımız, hocalarımız, yatakhanelerimiz, her branş için ayrı ayrı büyük bir rakam harcanıyor. Bazı kulüplerde yemekhane bile yok bazı kulüplerle haksız rekabet yaşıyoruz. Bizim asıl hedefimiz Türkiye ligine oyuncu yetiştirmek.” 


Geçen sene U21 takımımız 
Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sene de U14 takımımız büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu neler söylersiniz? 


“Sıfır maliyetli bir U14 takımı hazırladık. Tam rakamını 


hatırlamıyorum. U14 takımı 
Spor okulları ve amatör küme maçlarını izleyerek hazırladığımız takımdır. 2005, 2006, 2007 
yaş gruplarını öyle hazırlıyoruz. 
Mustafa Hoca'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Aslında önce söylediğim yere geleceğim şimdi finale yaklaşık 14 günü vardı Mustafa Hocaya dedim ki çim sahada 14 gün idman yapacaksın Şenol Hoca ile programını çakıştırma 14 gün çim sahada hazırlanıp öyle gideceksin dedim hocam iyi ki bana o şansı verdin diyor kendisiyle beraberken 


o çim sahaya eğer biz çıkmasaydık biz orada Türkiye Şampiyonu olup gelemezdik. İşte aramızdaki fark bu biz çocukları bir noktaya kadar suni çim ile getiriyoruz ondan sonra çim sahada A takımda bizi temsil et diyoruz yok öyle bir şey. Vereceksin ki karşılığını isteyebilesin. 
Bunu sözünü Başkanım verdi ve ben başkanımın sözüne çok güveniyorum. Kendisine de çok inanan bir kişiyim bunun tek bir yolu var bütün yaş grupları tam sahada ve çim sahada antrenman yapacak.” 


Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Komitemiz Erzurum'da 


Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Komitemiz adına Erzurum Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından ortaklaşa yürütülen “Yarınıma Dokunma” projesi kapsamında Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelindi. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Dogan ve üçüncü sınıf öğrencileri- nin yer aldığı proje kapsamında Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ersin Beyazoğlu ve dernek üyeleri, Erzurum merkezde belirledikleri 10 pilot okulu ziyaret ederek Fenerbahçe bayrağı, atkısı ve şapkası dağıttı. 

Okul ziyaretlerinin ardından hem çocuklara hem de velilere, “Yarınıma Dokunma” projesi altında çocuk istismarına yönelik bir seminer verildi. 

Seminerin ardından açıklamalarda bulunan Erzurum 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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Ayhan Doğan, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün böylesine önemli sosyal sorumluluk projelerinde rol alması çok önemli. Ben hem kulüp yetkililerine hem komite yetkililerine çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'ne etmek istiyorum.” dedi. 
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EenerhahçelüniversitesişRektörâVekili ProfşDrNAlNRızafBüyukusluydantZıyaretlen 


Fenerbahçe Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Ali 
Rıza Büyükuslu, Üniversite tanıtım çalışmaları kapsamında Bursa'daydı. 


Fenerbahçe Spor Kulübü 
Bursa Şubesi ve Bursa Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyarette bulunan Büyükuslu, Dernek ve Şube Başkanı Barış Karagöz'ün katılımı ile Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'i de makamlarında ziyaret eden Büyükuslu, 2018- 
2019 Eğitim ve Öğretim yılında 
eğitime başlayacak olan Üniversitemiz hakkında bilgiler verdi. 


HenenhahçejKolejindej0dulgloreni! 


Bu yıl ilki düzenlenen “Sabahattin Ali Liseler Arası 
Öykü Yazma Yarışması”nın ödül töreni Fenerbahçe Koleji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 

Yapı Kredi Yayınları'nın desteğiyle Akademisyen Yazar Sevgigül Sönmez, Yazar Behçet Çelik ve Prof. Dr. Handan İnci'nin jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya İstanbul'dan lise düzeyinde 52 öykünün başvurusu yapıldı. 

Törende ilk olarak Sabahattin Ali'nin hayatı anlatıldı. 
Daha sonra yarışmaya katılan okullara plaket verilen törende son olarak dereceye giren 


P 


Fethiye Fenerbahçeliler Derneğimiz; Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı'ya ziyarette bulundu. 

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğimiz ilk olarak Kongre ve Dernek üyesi olan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcya nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ziyaret esnasında; 18 ve 20 
Mayıs 2018 tarihlerinde Fenerbahçemizin de yer aldığı Euroleague Final Four 2018 maçları için Fethiye Belediyesi ve Belediye Başkanımızın katkıları ile Fethiye Beşkaza Meydanı'nda kurulan dev ekran için kendisine teşekkür edildi. 

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğimiz ardından Fethiye 


öykülerin sahiplerine ödülleri verildi. 

Fenerbahçe Koleji Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı İsmet Dişli, Fenerbahçe Koleji olarak böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. 


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine yeni seçilen Osman Çıralı'yı makamında ziyaret etti. 

Dernek Başkanımız Cihan Ünal ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na hayırlı olsun temennisinde bulunularak yeni dönem çalışmalarında başarılar dilendi ve Fenerbahçe atkısı hediye edildi. 
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Bireye il amam va Gila 
Game Bing Glenn Eni 


Birleşmiş Milletlere üye 156 
ülkede aynı tarihlerde (10-16 Mayıs) kutlanan, engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konuları- nın işlendiği Engelliler Haftası kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi ve Üsküdar Belediye Başkanlığı ile “SEVDALAR ENGEL TANIMAZ” İsimli proje, Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onlara güzel bir gün geçirerek moral vermek için gerçekleştirildi. 


Üsküdar İskelesi'nden hareketle 2 saat süren bir boğaz turu yapıldı. Engellilerden oluşan orkestranın konseri de konuklara keyifli anlar yaşattı. 
Ayrıca gemi Fenerbahçe ve 
Türk Bayrakları ile süslendi. 


Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra efsane futbolcularımızdan Futbol Altyapı Koordinatörümüz Müjdat Yetkiner, altyapı hocamız ve scout ekibinden Saffet Akbaş ve kulübümüzün Komite Direktörleri ve Komite Üyeleri katıldı. 


Üsküdar Belediye Başkanı tarafından Futbol Altyapı Koordinatörümüz Müjdat Yetkinere kulüp adına engelli bireylerin yapmış olduğu el emeği bir tablo hediye edildi. 


i FENERE . 


Ailelere Yönelik Sosyal Sorumluluk Komitesi Öğrencilere Destek Oldu 


Başkanımız Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda, kulüp üyelerimiz ve temsilci üyelerimiz ile kulübümüzün geleceği- ne yönelik, proje ve hizmetler üretmek için oluşturulan komitelerimizden Ailelere Yönelik Sosyal Sorumluluk Komitesi, özel bir yardımla öğrencilere destek oldu. 

Ailelere Yönelik Sosyal Sorumluluk Komitesi Direktörü Merve Kaya, komite üyelerimiz ve Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplanan kitap, 


Rain Asem Dental oem 


oyuncak ve giysiden oluşan yardım paketleri, Rize'de bulunan Çayeli Merkez Atatürk Ortaokulu'na gönderildi. 

Öğrenciler, Komitemizin bu özel yardımı karşısında mutluluklarını Fenerbahçe bayraklarını sallayarak gösterdi. 


Stadımıza)Ziyaret; 


Fenerbahçe Spor Kulübü 
Eğitim Komitesi ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü olarak; Fahrettin Aslan Ortaokulu'ndan gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 35 misafiri stadımızda ağırladık. 

Eğitim Komitesi Direktörü Barbaros Gönençgil'in önderliğinde müzemizi ziyaret eden öğrenciler, şampiyonluk kupalarımıza ve Atamız tarafından kulübümüze hediye edilen 
Atatürk büstüne yoğun ilgi gösterdiler. 

Sarıyer'den gelen öğrencilere FBÇGK ekibi tarafından Fenerbahçe ve Türk bayrakları hediye edildi. Saha kenarında fotoğraflar çeken, tezahüratlar yapan çocukların sevinci 


görülmeye değerdi. Stat gezisi boyunca bayraklarını coşkuyla sallayan çocuklar ve öğretmenleri, bu imkanı onlara sağlayan Eğitim Komitesi ve FPBÇGK ekiplerine teşekkürlerini iletti. 

Okul öğretmenlerinden 
Şükriye Bülbül, teşekkürlerini şu şekilde ifade etti: 

“Öğrencilerimize kattığınız sevinç için sonsuz teşekkürler. 
İyi ki Fenerbahçe var, büyüklüğünü yine gösterdi. Çocuklar bu atmosferde olmaktan dolayı çok mutlu oldular. Şahsım, diğer öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Komitesi ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne tekrar teşekkür ediyorum.” 


baskin(©superonline.com 


2018 Final Four Fenerbahçe Doğuş için 
Avrupa ikinciliği ile noktalandı. Euroleague çok zor ve adeta dikenli yollardan geçip mutlu sona ulaşıyorsunuz. Fenerbahçe Doğuş bu organizasyonda 30 maç oynadı, 
21 galibiyet 9 yenilgi ile sıralamayı ikinci 
sırada bitirdi. Geçtiğimiz sezona göre daha başarılı bir yerde bulundu. Dört sene arka arkaya final Four'a kaldı. Üç sene üst üste final oynadı. Tabiki şampiyonluk hepimizin istediği ve beklediği bir durumdu. Ancak unutmayalım geçtiğimiz sezondaki takımdan bu takıma 5 oyuncu değişikliği yapıldı. 
Oyun sistemi geçtiğimiz yıldan değişikliğe uğradı. Dolayısı ile takımı buralara getiren emeği geçen yöneticiler, oyuncular ve teknik ekibi tebrik ediyorum. 

Final Four'a kalırken çok önemli 4 maç oynadık. Saha avantajı nedeniyle bu maçların ilk ikisi sahamızda, diğer ikisi rakip sahada oynandı. Bildiğiniz gibi rakibimiz İspanyol temsilcisi Baskonıa ekibi oldu. 
Neredeyse sahamızda oynanan iki maç birbirinin aynı oldu. Her iki maçta da üstün olan Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 yaparak rakip sahaya gitti. Şut isabet oranı, Ribaunt, asist ve serbest atışlardaki üstünlük rakipte olunca yenilgi kaçınılmaz oldu. İki maçın en iyi oyuncusu Wanamaker 1/8 şut isabet ile oynaması eksilerden biri idi. Dolayısı ile 2-1e gelen seri ile 4. Maça çıkıldı. 
Farklı bir maç çıkartan Fenerbahçe, özellikle Melli* Gudurıc ikilisi ile rakip potaya 
43 sayı bırakınca ve Kalınıc'in extra oyunu 
gelince galibiyet kaçınılmaz oldu. Seriyi 3-Ve getiren takım Final Four'a 4.kez giriş yaptı. 

18 mayıs-20 mayıs tarihleri arasında 
Sırbistan'ın Belgrade şehrinde oynanan Final Four'da, Fenerbahçe Doğuş, Zalgırıs Kaunas ekibi ile eşleşirken, Real Madrid, CSKA Moskova takımı ile eşleşti.10.000 
ile 14.000 arasında Fenerbahçeli seyirci Belgrade şehrine gitti. Dolayısı ile maçların oynandığı Stark Arena da çok kalabalık bir seyirci desteği vardı.Zalgırıs geri düşsede çok çabuk toparlanabilen bir takım. 
Fenerbahçe savunmada iyi oynarken, maç boyu kontrolü elinde tuttu. Fenerbahçe 9052/9046 isabet ile oynarken, rakibe de 10/20 top kaybı yaptırdı.13/5 top çalma üstünlüğü de takımımızda oldu. Özellikle Dixon 11.5 dakika da 19 sayı atarak önemli bir perfonmans sergiledi. Sloukas ve Datome de takıma çift hane sayı katkısı veren diğer oyuncular oldu. Rakibini yenen Fenerbahçe Doğuş, diğer maçta rakibini yenen Real Madrid ile final maçına çıktı. 

Çok çekişmeli geçen zorlu bir final maçı izledik. İki uzun oyuncumuzun kısa sürede faul problemine girmesi bizi pota altında zorladı. Riabuntlarda üstünlüğü rakibe kaptırmamıza neden oldu. Üçlük atışlarda 4642.9/4035 rakip üstünlüğü bizi zorlayan noktalardı. Bu zorluklara rağmen 
son 15 saniye kala rakip ile aramızda 3 


sayı fark kaldı. Ancak iki serbest atıştan faydalanmayan rakipten ribaunt'u biz alamayınca dönen top sayı olunca önemli bir fırsatı harcamış olduk. Önemli bir diğer nokta da; Oyuna girmeyen oyuncumuzu da dahil edersek 4 oyuncu 0 katkı sağladı. 
Bu durumda 8 oyuncu sayı katkısı vermiş 
oldu. Rakipteki tablo farklı idi. Şöyle ki, 11 
oyuncu sayı katkısı verdi. Yani rotasyonu bizden daha geniş tutarak oynadılar. Dolayısı ile bizden daha az yorulmuş oldular. 
Biz daha çok efor sarfetmiş olduk. Neredeyse tüm yük, Melli(28 sayı-6rib-las) ve Wanamaker (14sayı-Srib-Sas-3tç) üstünde kaldı. 

13.Lig şampiyonluğunu kazanan Kadın Basketbol takımımız, kısa sürede bu başarıya ulaşması ile de farklı bir rekorun da sahibi oldu diyebiliriz. Neden diyebilirsiniz? Geçtiğimiz sezonu kupa almadan kapatan takımımız, 2018 sezonunda Türkiye Kupasında ve Euroleague Final Four'da istediği sonuçları alamadı. Ligi 5 yenilgi ile 3.sırada tamamladı. Bu arada ligin bitmesine iki ay kala alınan yenilgi sonrası baş antrenör değişikliğine gitti. Gelen Kişi Valerie Garnier. Fransız çalıştırıcı çok iyi bir kariyeri olan ve Fransa milli takımının da başındaki kişi. Çok kısa sürede takımı toparlayan oyuncularla çok iyi bir dialog kuran çalıştırıcı, takıma yerleştirdiği önce iyi savunma düşüncesi ile de başarının kilidini açmış oldu.1 Nisan 2018 tarihinde Metro Enerji salonunda ilk maça çıkan Garnier, 21 Mayıs saat 20.00 de aynı salonda oyuncuları ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Toplamda 13 maça çıkan Garnier, 4 lig maçını kazanıp 8'de play off maçı kazandı. Sadece bir maçta yenildi. 
Maçları bir hatırlayalım; Ligi 3. bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş takımı ile eşleşti .2-0 galibiyetle turu geçtikten sonra Hatay BŞB ile eşleşti. Saha avantajından dolayı Fenerbahçe iki maçı da Hatay'da oynadı, takımımız İstanbul'a 2-0 ile gelerek sahamızda rakibini yendi seride 3-0 olarak Yakın 


Doğu Üniversitesi ile eşleşti. Yakın Doğu, büyük bütçelerle kurduğu bir takım neredeyse sahaya aynı kalitede iki beş çıkartabilecek durumda. Ayrıca saha avantajını da ligi lider bitirdiği için elinde bulunduruyor. 
Ayrıca Fenerbahçe'nin önemli oyuncusu Tilbe sakat olduğu için oynayamadı. Ancak Fenerbahçe'nin sahip olduğu başka şeyler var.111 senelik bir çınar, inanan, mücadele eden, sakatlansa da oyuna devam eden, topu rakipten almak için yerde mücadele eden, formasını ıslatan, yüreği ile oynayan bir takım. İşte şampiyon olmak için bu kriterler yeterli. Bu artılarla sahaya çıkan Kraliçeler maç içinde 16 sayıya kadar çıkan farkla rakip sahada seriyi 0-1'e getiriyorlar. 
İkinci maç yenilmiş olsak da ortaya hakemlerin taraflı yönetimleri çıkıyor. Seride 1-Ve gelen ve Ataşehir'e taşınan Play off finali. Metro Enerji salonu tıklım tıklım. 
Seyircinin müthiş desteği . Takım inanmış, seyirci inanmış. Bu atmosferde başlayan maç Fenerbahçe'nin 4. Çeyrek ortalarında farkı 14 sayıya kadar çıkarması ile seri 2-1*e geliyor. Artık şampiyonluk için sadece bir maç kalmış. Yani 40 dakika. Ancak maçın başlaması ile birlikte o istediğimiz rüzgarı bir türlü arkamıza alamıyoruz. İşler iyi gitmiyor, rakip 14 sayılık bir avantaj yakalıyor .İlk yarıyı 7 sayı önde bitiriyordu.3. çeyreğe giriyoruz, müthiş bir baskı ile “Asla Vazgeçmediğimizi” adeta bütün salon birlikte haykırıyorduk. 23-8 serilik bir seri ve arkasından iyi oyunun devamı ve ellerin üstünde Şampiyonluk Kupası. İşte yukarıdaki saydığım özellikler var ise, kim gelirse gelsin, büyük bütçe, milyon dolarlar hikaye. 
Yazarken bile heyecanlandığım bu güzellikleri sizlerle paylaştığım için ayrıca mutluluk duyuyorum. Bu satırlarda, şu oyuncu şöyle oynadı, bu oyuncu şu kadar sayı attı diye yazmayacağım. Tüm takım kenetlendi herkes sorumluluğunu yerine getirdi ve muhteşem tablo ortaya çıktı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Sarı Lacivert Kalın. 
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EdaşhuğsuzjliamondilLeague;deriN0ldu! 


Fenerbahçeli Avrupa Şampiyonu Milli Atletimiz Eda Tuğsuz, Şanghay'da gerçekleştirilen Diamond League (Elmas Lig) ikinci ayağında cirit atmada üçüncü oldu. 


Diamond League'de sezonun ikinci yarışı Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Eda, ilk kez katıldığı Elmas Lig'de 
kürsüye çıkarak hanesine 6 
puan yazdırdı ve bu yılki üstün grafiğini sürdürdü. 


21 yaşındaki milli ciritçi 
Eda Tuğsuz, 57.77 ile açtığı yarışmadaki ikinci hakkında yaptığı 63.20'lik atışıyla üçüncü sırayı elde etti. Sonuna doğru sağanak yağışın başladığı mü- 


sabakanın kalan bölümünde derecesini geliştiremeyen Eda, müsabakayı 66.85'lik derecesiyle yarışma rekoru kıran Çinli Huihui Lyu ve 64.49 yapan Polonyalı Marcelina Witek'in arkasında üçüncü olarak tamamladı. 


Ramil Guliyew'den 6.'lık 

100 metrede ise Ramil Guliyev altıncılığı aldı. Yağmur altındaki yarışı 10.20 ile tamamlayan Ramil, Elmas Lig 
sıralamasında 100 metrede 3 
puan kazandı. Şanghay'da 100 
metre yarışını 10.05'lik derecesiyle İngiliz Reece Prescod kazanırken, dünya şampiyonu Justin Gatlin, Ramil ile aynı dereceyi yapıp yedinci olabildi. 
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8. GELENEKSEL AYA GRUP 
DAVETİ YİNE ŞAŞIRTMADI 


Aya Grup İklim Teknolojileri şirketinin her yıl Ramazan ayında verdiği iftar daveti bu yıl da misafirlerini en şık şekilde ağırladı. 
Davetin tüm markaları bir araya toplayan tek etkinlik olma özelliği de devam ediyor. Aya Grup'un önce- ki yıl da tercih ettiği Four Seasons At The Bosphorus 
Otel'de gerçekleşen iftar davetine İklimlendirme ve Mekanik Sektöründe faaliyet gösteren distribütör firmalar, tüm faaliyetlerde birlikte adım atılan çözüm 


ortakları ve sektörün saygın otoritelerinin de katılım sağladığı 27 farklı şirket iştirak etti. Gelenler arasında 
8. Kez iştirak eden misafirler olduğu gibi davete ilk defa katılım gösteren misafirler de vardı. 

Davetliler boğazın eşsiz manzarası ve gün batımı eşliğinde sohbet edip iftar yaptılar. İlerleyen saatlerde zaman zaman iş hayatından zaman zaman ülke ve dünya gündemiyle ilgili sohbetler ederek geceyi sonlandırdılar. 
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Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı o muhteşem röveşata golü uzun yıllar geçse de hiç unutulmayacaktır. Bu gol spor tarihi sayfalarında yerini alarak Ronaldo'nun adını altın harflerle yazacaktır. Ronaldo bu röveşata golünü atarken yerden 2.27 metre yükseldi. İmkânsızları başarmakta usta olan Ronaldo, estetik futbolu ile adından söz ettirmeye devam ediyor ve edecektir. Paris Saint Germain ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında attığı akıllara durgunluk veren sihirli penaltı ile adından söz ettiren Ronaldo jenerik gollerine bir yenisini daha ekledi. Real Madrid'in Juventus ile yaptığı çeyrek final maçında uzun yıllar konuşulacak bu gole imza attı. Takipçiliğini kullanarak attığı bu röveşata golünde yerden 2.27m yükselerek uzun yıllar futbolseverlerin hafızalarında kalacak bir anı yaşattı. 


İmkansızların 


Ronaldo futbola olan sevgisini antrenmanlarda fazladan çalışarak ve düzenli yaşantısıyla taçlandırıyor. 
Futbola Sporting Lizbon 

alt yapısında başlayan 
Ronaldo yüksek top tekniği 

ile kendisindeki cevheri kısa sürede herkese gösterdi. Sir Alex Ferguson ondaki yeteneği görüp Ronaldo'yu Manchester United takımına transfer etti. 
İngiltere'de futbol oynadığı zamanlarda yaptığı estetik hareketler ile Manchester 
United taraftarının sevgilisi haline geldi. Süratli ve hırsı 

ile herkesin hayran olduğu ve gençlerin idolü haline gelen Ronaldo, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Kendisi Manchester United” dan Real Madrid'e transfer rekoru kırarak gitti. Real Madrid'de oynadığı 9 sezonda birçok başarıya imza atan Ronaldo Puşkas ödülüne layık olacak birçok golü de atmaya devam ediyor. 
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ŞANLI FENERBAHÇE 
TARAFTARINA 
FENERCELL VIP TARİFE 


Fenercell VIP Tarife Yaz Boyunca Türk 


Telekom Prime Ayrıcalıkları Sunuyor! 

Fenercell VIP Tarifesine gelen müşterilere, Türk Telekom Prime Ayrıcalıkları sunulmaya devam ediyor. Fenercell VIP Tarife işleminiz gerçekleştiğinde Prime Ayrıcalıklarından faydalanmak için 

PRIME AYRICALIK yazıp 5555'e SMS göndermeniz gerekmektedir. 


Prime Migros Sanal Market Kampanyası 


ve Tazemasa.com avantajlar sunacak! 

Migros Sanal Market'ten 150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor. Prime Sanal yazıp 6262'ye sms göndererek Migros Sanal market avantajından faydalanabilirsiniz. 

Ayrıca; tazemasa.com üzerinden yapılan 
100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL 
indirim ayrıcalığı da sizleri bekliyor! Prime Tazemasa yazıp 6262'ye SMS göndererek fırsattan yararlanabilirsiniz. 


Hillside Beach Club Kampanyası Fenercell VIP müşterilerimiz, Hillside Beach Club'da 9015 indirimli konaklarken, 
otel içerisindeki SANDA SPA'da da 910 
indirim ile tatilin tadını kat kat çıkarıyor! 
Prime Hillside yaz 6262'ye SMS gönder 

fırsattan yararlan! 


Sinema Bileti Kampanyası Cinecity sinemalarından 1 bilet alan Fenercell VIP müşterilerimize 1 bilet de hediye! Prime Sinema yazıp 6262'ye sms göndermeleri gerekmektedir. 


ISPARK'la tüm otoparklar sizin! 

Aracınızı dilediğiniz İSPARK otoparkına park edip Fenercell VIP'ın otopark ayrıcalığından ayda 3 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. ISPARK KAYIT “PLAKA” yazarak 6262'ye SMS gönderebilirsiniz. 

Ayrıca Prime Enterprise yazıp 6262'ye SMS göndererek 9050 indirimli yurtiçi araç kiralama ayrıcalığından da faydalanabilirsiniz. 


Restoran İndirimleri 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Çeşme ve Bodrum'daki seçkin restoranlarda /230'a varan indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor. 
Güncel liste için: https://gastroclub.com.tr/ turktelekomprime 


Biletix Kampanyası 
Her Çarşamba biletix.com'dan 200 TL'ye kadar alacağınız biletlerde 9025 indirim ayrıcalığı sizleri bekliyor. 


Avantaj Vize Hizmetleri 
Vize Hizmetlerinizi 9050 İndirimli Alın. 
PRIMEVIZE TCKN'lerini yazıp 6262'ye göndererek fayda sağlayabilirsiniz. 


Prime Gity Club Uyelik Kampanyası 
9020 Indirimli! 

PRIME CITYCLUB yazıp 6262'ye gönderen Fenercell Vip tarife müşterilerine Hillside City Club üyeliklerinde 9020 indirim kazanıyor. 


SANDA SPA'da “0153 indirim ile kat 


kat SPA keyfi 
SANDA SPA Etiler ve SANDA SPA İstinye'de 9015 indirim sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için “PRIME SPA” yazarak SMS gönderebilirsiniz. 


Fenerbahçe SK Mobil Uygulaması 


Güncellendi! 

Fenerbahçe'nin Resmi Mobil Uygulaması Fenerbahçe SK Güncellendi! Fenerbahçemizin resmi mobil uygulamasının son versiyonu IOS ve Android'de. Güncellenen Fenerbahçe SK mobil uygulaması taraftara özel istatistik verileri sunuyor! Fenerbahçe SK uygulamasını IOS ve Android'den güncelleyerek; Fenerbahçemizin ve diğer takımların tüm liglerde ki canlı istatistiklerine, puan durumuna, oyuncu istatistiklerine, fikstüre anında ulaşın! Canlı skorları anında takip edin! Üstelik Fenerbahçe SK mobil uygulamasının yenilenen yüzüyle futbol ve basketbol maçlarının takvimini ve skorlarını anında görebilirsiniz. Hemen Google play veya Apple Store'dan güncel versiyonunu indirin! Takımdan son haberler, canlı istatistikler cebinize gelsin! 


Fenercell'lilere özel İndirimler Fenercell. 
com/Shop Adresinde ! 

Fenercelllilere tüm takımdan imzalı FB 
2017 Efsane Çubuklu maç forması Www.fenercell.com/shop mağazasında sınırlı sayıda satışta! Kampanya sadece Fenercell hat sahibine açıktır. Online satış sitesinden imzalı forma alan FenercelVlilere ayrıca Sarı veya Lacivert USB Bileklik Hediye edilecektir. 

Üstelik Fenerium'un en seçkin ürünleri FenercelPlilere özel indirim avantajıyla sunulmaktadır. Siteye özel Buff ve Powerbank sadece www.fenercell.com/shop “da! 


Fenercell'lilere Sahur Paketi! 

Faturalı ve Faturasız Fenercellliler Ramazan boyunca her gece sahur saatlerinde geçerli tam 10 GB cepten internet hediye ! 

Kampanya, Ramazan boyunca (16.05.2018-14.06.2018 tarihleri arasında), 02:00-06:00 saatleri arasında geçerlidir. İlgili tarihler arasında, müşterilerimiz istedikleri zaman SAHUR yazıp 5559'e göndererek kampanyaya katılabilirler. Detaylar için www.fenercell.com 


Taraftarı Fenerbahçe ye bağlayan internet FENERNET'! 


Sarı lacivert internet Fenernet”li olmak çok kolay, hemen 444 0 907'yi arayın, tarifeniz değişmeden Fenernet'li olun. Üstelik Fenernet kullanan taraftarlarımıza 1907 dak Wi-Fi hediye! Detaylar: www.fenernet.net 


Fenercell Mağazaları'nda Avantajlı Fiyatlara Powerbank Fırsatı ! 


Fenercell Stat Mağazada taraftarın ihtiyacına uygun teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlara beğeninize sunuyor ! iPhone dönüştürücülü adaptörlü Powerbank sizlere özel fiyatlarla Fenercell Mağazaları'nda! Üstelik Mağazaya gelenlere özel şapka, anahtarlık, sarı lacivert USB bileklik hediye! 


Fenerbahçe Yaz Spor Okulu Kayıtlarında Fenercell'lilere özel indirim! 

Fenerbahçe Yaz Spor Okulu kayıtları Futbol, Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Masa Tenisi, Atletizm, Yüzme ve Yelken branşlarında başladı. Fenercell hat sahiplerine (010 indirim uygulanacaktır. Www. 
fenercell.com 


Süper FENERBAHÇE GAZETESİ HAZİRAN 2018 - YIL:14-SAYI174 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Atila BARTIN 


YAYIN KURULU BAŞKANI 
Eyüp KARADAYI infoWfenerbahcegazetesi.com 


REKLAM VE PAZARLAMA 
DONANIM MEDYA VE REKLAMCILIK Tel: 0212 6530222 - 05335158937 reklam(©fbgazetesi.com 


KATKIDA BULUNANLAR 
Cemil Turan - Eyüp Karadayı - Bedri Baykam - Jak Benzonana - Baki Aydın - Rıdvan Birtek-Ahmet Hopyar -Ferhat Demirkıyık - Gürdal Çakır - Emre Polat - Dilek Yılmaz - Emrullah Yıldız - Aydın Şahin- 


TEMSİLCİLER 


Ankara 
Harun Ata 
Tel: 0312 230 1907 
KIBRIS 
Erçin Çoban 
Gsm : *90548 8381907 


Düzce 
Murat Yavuz 
Tel: 0544 585 8181 
PRAG 
Özgür ÖZTÜRK 
Gsm : 4420608521907 


ercin coban(€&hotmail.com| o.ozturkfenerbahce.cz 


YAYINLAYAN 
Medya AB 
Basın Yayın Reklam 
Tekne Sokak No:10/8 Suadiye-Kadıköy/İstanbul 
Tel: 0532 2140914 
Gsm : 0551 2921907 


info(dfenerbahcegazetesi.com 


BASKI 
Ömür Matbaacılık A.Ş 
Beysan San. Sit. 
Yakuplu Mah. 
Birlik Cad. NO :20/1 
Beylikdüzü 
İSTANBUL 
Tel: -90 212 422 7600 


ISSN 1307032000 
Süper FENERBAHÇE GAZETESİ 
Gsm : 0551 292 1907 
www. fenerbahcegazetesi.com info(©fenerbahcegazetesi.com 


Yerel-Süreli 
Aylık Yayınlanır 
Bu gazete basın meslek ilkelerine uymaktadır. 


Yayınlanan ilan ve yazıların sorumluluğu sahiplerine aittir. 


ABONE 
Süper FENERBAHÇE GAZETESİ 
Abone Servisi info ©fenerbahcegazetesi.com 
Gsm : 0551 292 1907 
numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz 


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 
17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası şenliğinde katılımcılarla birlikte yer aldı. 

LÖSEV İyilikler Tırı, kardeş okul ve dans gruplarının etkinlikleri, palyaçolar, animatörler ve sürpriz hediyelerin yer aldığı şenlikte keyifli anlar yaşandı. FBÇ-GK katılımcıları ve şenlik alanındakiler, “Yaşama El Ver” projesi kapsamında beyaz kumaş üzerine rengarenk el izleri bıraktılar. Bir anı niteliğinde çeşit çeşit el izlerinden oluşturulan bu kumaş, Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde sergilenmek üzere LÖSEV yetkililerine teslim edildi. 


Asbaşkanlarımızdan Nihat Özbağıının babası Ahmet Özbağı hayatını kaybetti. 

Merhum Ahmet Özbağı için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Başkanvekilimiz Mithat Yenigün, Asbaşkanlarımızdan Ali Yıldırım ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. 


Ahmet Özbağı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. 


Fenerbahçe Gazetesi olarak Merhum Ahmet Özbağı'na Allah'tan rahmet; başta Asbaşkanımız Nihat Özbağı ve Özbağı ailesi olmak üzere merhumun yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
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Fenerbahçe üyelerine 
26 10 İndirim 


Yaygın bayi ağıyla Türkiye'nin her yerinde en uygun fiyatları yakalayın ! Rezervasyon: 
| Birden fazla firmanın 0544 344 9501 
| araçlarına ulaşın: infoWbookingthiscar.com 


| DİLEDİĞİNİZİ SEÇİN ! 
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